Talabani'ye bağlı Rus silahlarıyla donatılmış bir grup. Ayakta soldan üçüncü 


dan esir edildi 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


ttt 


Vietnam'ın Çin sınırında 
14 Çinliyi öldürmesi üzerine 


Çin, Vietnam'ı sert bir şekilde uyardı 


© Japonya, Vietnam”ı Kamboçya’ dan çekilmeye çağırdı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam hiikümetine bir protesto notası göndere rek, "silahlı kışkırtmalara son vermesini" istedi. 

Pekin'deki Vietnam büyükelçiliğine verilen notada, Vietnam'ın 8 ile 12 Şubat tarihleri arasında giriştiği otuzu aşkın sınır saldırısında 14 Çinliyi öldürdüğü belirtildi. Vietnam'ı giriştiği saldırılara son vermesi için uyaran Çin no- 

(Devamı Sa,7 Sü, 3'de) 


DGBF:”19 Mayıs gençliğin bağımsızlık 


ruhunu artırmalıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı törenlerininy organize edilmesi işi- nin bir Bulgar heyetine verilmesi tepkiyle karşı landı, Kısa adı DGBF olan Devrimci Gençlik Birliği Federasyonu Genel Başkanı Ali Tablacı 


(Devamı Sa, 7 Sü, 8'de) 


Dışişleri Bakanlığı: 

"AET Komisyonunun E raporu isteklerimizi karşılamıyor” 


ANKARA (THA) 
Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yaparak, AET Komisyonunun Türkiye'nin önerilerine ilişkin olarak hazırladığı raporun hükümetin isteklerinin karşılanmasından uzak olduğunu (Devamı sa.7, sü. 4'de) 


Talabani'nin sağ kolu Şeyh Hüseyin'dir. Hüseyin 1978 Mayıs ayında Türkiye'de Talabanicilerin çıkardıkları olaylar arasında Kürdistan Demokrat Partisi tarafın- 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


TKP'nin Sesi Radyosu, “Kürt yurtseverleri” adını verdiği revizyonist gurupları birleşmeye çağırdı 


e I.Bilen'in partisi, Talabani'ye karsı koyan güçleri CİA ve MIT ajanı olmakla suçluyor 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


SINIRDIŞI EDİLİYOR 


iscard d'Estaing “Avrupa'nın birliğine karşı çıkanlar, gerici ve intikamcıdır” 


Yazısı 3. Sayfada 


13 ETKO davası birleştirilerek 
Adana Sıkıyönetime gönderildi 


BAŞYAZI 
CHP ve AP'nin 


uğursuz dostları 


Doğu Perinçek 


OVYETLER Birliği'nin ve MHP'nin kış- 


kırttığı iç savaşı önlemek için en büyük ihtiyaç nedir? 
CHP, sırtındaki sahte TKP kenesini atmalıdır. 


AP ise, MHP'nin kanlı elini tutmaktan vaz- 


geçmelidir. 

Dikkat çekici olan, her ikisinin de birbirinin kusurunu göstererek kendi hatasında direnmesidir: 

— Sen canileri koruyorsun! 

— Sen de öbür canileri ! 

Millet ise size şunu söylemektedir: İkiniz de 

(Devamı Sa .7 Sü, 9'da) 


© Ankara Sıkıyönetim ETKO”nun faaliyetlerini, K.Maras katliamına zeminhazırlayan olaylar olarak değerlendirdi 


Yazısı 4. Sayfada 


Sıkıyönetim 
Mahkemesi, MHP lokalinde işkence 

yapan komandoları 


mahkum efti 
© Mahkum olan iki MHP'liden birinin Almanya’ da olduğu saptandı 


© Homeyni’nin Türkiye'ye çağrısı: ”Bütün İslam ülkeleri elele vererek büyük güçlere karşı savaşmalıdır” 


© Homeyni”ye karşı girişilen saldırıların Moskovacılar tarafından düzenlendiği 
Başbakan 
Yardımcısı Yazdi tarafından doğrulandı 


( Yazısı 3. Sayfada ) eog os 
AP “Hükümete n uyarı eo oe se e yürüyüşleri so e düzenliyor 
İZMİR (THA) 

AP "Hükümeti Uyarı" yürüyüş ve mitinglerinden ilkini 24 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenliyor. 

Ege illerinden AP'li Belediye Başkanları ile üyeleri ve İl Genel Meclisi üyelerinin de katılacağı yürüyüşün hazırlıklarının gözden geçirilmesi amacıyla bugün AP İzmir İl Merkezinde Manisa, Aydın, Balıkesir, 

(Devamı Sa.7 Sü. Y'da) 


AP:“Sıkıyönetime 


olumsuz oy verebiliriz” 


ANKARA(THA) 

AP Genel Sekreteri 
Nuri Bayar Sıkıyöneti mun uzatılması yolun daki hükümet tarafından verilecek öneri karşısında "olumsuz oy vermelerinin mümkün olabileceğini" söyledi, Başbakan Ecevit, 26 Şubatta, süresi sona erecek olan Sı kıyönetimin 2 ay daha uzatılması için Meclis'e başvurabileceklerini açıklamıştı. 

Konuyla ilgili olarak MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk henüz 

(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


e Radyo yorumunda, bir süre öncesine kadar işbirliği yaptığı “Özgürlük Yolu” grubuna da saldırıyor 


CUMARTESİ 


17 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


etti 


HABER MERKEZİ 
Doğu Almanya'dan yayın yapan "'TKP'nin Sesi Radyosu" 14 Şubat günü yaptığı yorumda "TKP'nin Kürt köylülerine bağımsızlık ve özgürlük vereceğini" iddia etti. Yorumda "Kürdistan Demokratik Partisi ile TKP'nin karşı karşıya geldiği" söyleniyor. Radyo'nun yo- 


rumunda. Suriye' 
de sRus uzmanlarının eğittiği ve silahlandır- 


dığı Talabanicilerin geçen yıl Hakkari yöresinde yarattığı çatışmalara da değinildi 


Yazısı 5. sayfada 


DAVAN 


İstanbul'da kiraların en ucuz olduğu Kocamustafapaşa 'da bile kiracıların gelirlerinin yarısı kiraya gidiyor. Kiracılar devamlı olarak kiraların artırılmasın- dan şikayetçiler, Ve kiracılar soruyor: "yeni tasarı bu sorunu çözecek mi?" 
Fotoğraf AYDINLIK) 


| YORUM 


Moskova, 


“Savaş müfrezeleri" kurma talimatından sonra TKP, Doğu'da karışıkık ve bölücülüğün başına geçtiğini de ilan etti. 15 Şubat tarihli TKP'nin Sesi radyosunun 


Türkiye'de bölücülüğün başına geçtiğini ilan etti 


Eagan yJ EN as 


TKP, Talabani'nin Doğu daki bölücülüğünü desteklediğini ilan 


Nusaybin mağaralarında 
ele geçirilen 447 
roketin 
Talabani'ye 


ait olduğu 


yorumu, o Moskova'nın Türkiye k üzerindeki emellerini gerçekleş- ortaya ÇI ti tirmek için neler yapabileceğini eln gözler önüne sermesi bakımın- MARDİN (ÖZEL) dan dikkat çekicidir. İ. Bilen'in Bir süre önce Nusaybin'in Ho- 


mektedir. 
Moskova'nın Talabani'nin Hakkari'de 


partisi Talabani'nin arkasında olduğunu artık açık açık söyle 


silahlandırdığı 


ği çalışma ve bölücülük eylem (Devamı Sa. 7 Sü, 6'da) 


K Başkanı ve 3 general idam edildi 


pe köyü yakınındaki mağaralarda ele geçirilen 447 roketin Talabani'nin adamları tarafından so kulduğu ortaya çıktı. Yöre hal kından öğrendiğimize göre, Rus ya tarafından desteklenen ve Su- 

(Devamı sa.7, sü. 4'de) 


çıkardı 


Yeni Kira Tasarısı sorunlara çözüm getirmiyor 


LÜTFÜ KIRAYOĞLU 
İlk olarak gittiğimiz Kocamustafapaşa semtinde çöp kamyonunun gelmesini bekleyen apartman sakinlerinin yanına yaklaşıyoruz. Bu apartman yaklaşık 10 senelik ve dairelerin büyüklüğü 
50 metre kare civarında. 
Yeni tasarıya göre bu dairelerin hangi fiyatla kiraya verilmesi gerektiğini hesaplıyoruz. Bina maliyetini şimdiki fiyatlar üzerinden hesapladığımızda, metrekaresi 4 
bin liradan 50 metrekare (Devamı Sa, 7 Sü, 6'da) 


7) 


g 
Nilgün apartmanının kiracıları Münev Pala ile Müjgan Hanım. Ev sahibi sürekli zam istiyor, Ev den çıksalar yeniden girecekleri ev daha pahalı 


Mecliste Bütçe tartışmaları başladı 


MÜEZZİNOĞLU: 


3 MİLYAR DOLAR, VADESİ 
GELMİŞ BORCUMUZ VAR 


©Demirel:”Bu bütçe enflasyonist bir bütçedir” 


ANKARA (ÖZEL) 

1979 yılı Bütçe Tasarısı üzerindeki görüşmelere Millet Meclisinde dün sabah saat 10.00'da başlandı. Bütçeyi sunuş konuşması yapan Maliye Bakanı Müezzinoğlu, 1,5 saat süren konuşmasın da Türkiye ekonomisinin durumu ve alınması düşünülen önlemler hakkında bilgi verdi. AP adına De mirel, MSP adına Erbakan ve MHP adına da Gü (Devamı sa.7, sü. 4'de) 


f Sükan:”Bağımsız Bakanlar ) 


ve ben, hükümeti yaşatmak için CHP” den daha sağlamız” 


ALİ HAYDAR NERGİS 

Bütçenin Millet Meclisinde görüşülmeye başlanmasından bir gece önce bağımsız bakanlar CHP İstanbul Örgütü tarafından Anadolu Kulübünde verilen bir yemekte biraraya geldiler Çankaya'da Cumhurbaşkanı tarafından verilen kabul resmine de gelmeyen bağımsız bakanlardan Enver Akova Anadolu Kulübündeki toplantıya İstanbul'da bulunduğundan katılmadı. Ali Rıza Septioğlu ise toplantıya çok geç gelerek daha toplantı bitmeden salon- 


NG (Devamı Sa, 7 A y 


önce gazete yetkililerine ricam, pahalılığa karşı tedbir konusunu biraz genişletip PAHALILIĞA VE KARABORSAYA 
KARŞI TEDBİR olarak sürdürün. 

Biz cezaevinde pahalılık ve karaborsadan en az sizin kadar etkilenmekteyiz. Margarin yağı ısmarlıyoruz, gelmez. Sigara 1smarlıyoruz, filitreli filitresiz gelmez. Si- 


Akşehir Cezaevinden 


Faruk Koçyiğit: 


Pahalılığı yaratanın malına el konsun 


gatanın geldiği zaman olur ama fiyat paketin üzerinde yazanın bir buçuk iki katı. Onu da bulamıyoruz. Sigara diye kıvranıyoruz... Ne yapalim? 


Koğuşta arkadaşlar karaborsacı ve pahalılığı yaratan takımına atıp tutuyorlar. Kimisi bunları kesmeli, sorgusuz sualsiz diyor. Kimisi asmalı 


Bartın'dan bir öğretmen 


Halimiz, 


kel kızın 


hikayesine benziyor 


Bir öğretmen ki; pahalılıktan, geçim sıkıntısından çocuklarını okutmak düşüncesinden sersefil olmuş. İşte o bizim yiğit öğretmen bir iş için Milli Eğitim Müdürünün huzuruna elindeki 


| #evrakları önüne tutarak 


girer. öğretmenin bu 


davranışını küstahlık ve saygısızlık olarak nitelendiren müdür, öğretmene "hazırola geç" em- 


rini verir. 


Aslında öğretmen saygıda kusur etmemek 


için odurumda girmiştir. 


Niye mi diyorsunuz ? 


Öğretmenin ceketi dar geldiği ve düğmeleyeme- 


diği için. 


Hani amirin karşısına çıkınca el pençe divan durulmaz mıydı? öğretmenin suçu yok. Pahalılık yaratmasınlar. Pahalılık getirenler veya uygulayanlar kendileri sıksınlar kemerleri. Olanlar kime dersiniz, elbette fakire, yoksula. . . 

Ben de öğretmenim, pahalılık sözünü duyunca kendimize göre büyük tedbirler alıyoruz. Ne mi yiyoruz? Ebegümeci, bulgur aşı, baldan tatlı tek dostumuz. Bu günlerde bulgur da suyunu 


çekmeye başladı. 


Giyecek mi? Uzun zamandır almadık sırtımıza birşey, Yanlış anlamayın, önceden stok mallarımız yok, 3 sene önce bir bot almıştım. O da beni terketmeye başlıyor. Türkiye'nin mevsimleri bölgelere göre aynı olmadığı için yağmurlu olarak çıktığım bir yerden kupkuru yerlere geldiğimde, o havada botun giyilmeyeceği utancı yok da, ayaklarıma acıyorum. Yenisini almaya 


da gücüm yok. 


öğretmen deyince, şehirlerde yan gelip yatan, depo öğretmeni falan değilim. Zonguldak ili sınırları içinde çalışıyorum. Eşim nahiyede 


çalıştığı için orda evimiz. 


Okula yani köyüme tabanvayla, 


yerek gidiyorum. Niye 


yani vürü- mi arabayla gitmiyo- 


rum? Tok yattığımız gün yokki... 
İşte pahalılığa karşı aldığımız tedbirler. 


Kelin biri hamama girince sular kesilivermiş. 


Çıkınca sormuşlar "yıkandın mı kel kız” "tarandım bile" demiş. | 


poeeme 


| STRA 


20 LİRA 


yeni çıktı 


ve TAKTIK | 


Lenin Stalin Dimitrov 


AYDINLIK 


diyor. Kimi on-yirmi arası muhtelif ceza öneriyor. 
Evet bu pahalılığı ve karaborsayı (o yaratanlar cezalandırılmalı amâ nasıl? İşte sorun burada. 
Pahalılığın ve karaborsa- nın altında ezilip aradığını bulamayan, bulsa bile gerçek fiyatın kat kat fazlasını ödemek zorun- da kalanlar, kendinizi bir yargıç yerine koyup, biraz da elinizi vicdanınıza koyarak, bunlara bir ceza öneriyor musunuz? 
Vermek taraftarı mısınız? 
Düşüncelerinizi aynı bu köşede bekliyorum. 


Her ne kadar koğuşta- ki arkadaşlar, bu kendinden başkasını düşünmeyen küçük karaborsacılar hakkında asmaktan, kesmekten bahsediyorlarsa da ben bu düşüncelere katılmıyorum. Ben elimi vicdanıma koyarak diyorum ki, bu adamları ne asıp kesmek, ne de ağır hapisle cezalandırmak aklımdan geçmiyor. Yalnız bir tek isteğim var. Pahalı ve karaborsa mal satanların, evet varolan servetine devlet tarafından el konsun, İşte bu kadar. Acaba o Zaman meteliksiz kalmayı düşünen, daha fazla para kazanmayı düşünür mü? 

Hayır ben buna ihtimal vermiyorum. Bu düşünceyi ortaya atan benim ve bu bütün Türkiye sınırları içindeki herkesi ilgilendiren bu konunun üzerine ancak ve ancak hükümet gider, Tabii ayakta durmak istiyorsa, Bu çekilmez hayat pahalılığı hükümeti de hergün biraz daha halkın gözünden düşürmektedir. 


Arkadaşlar böyle giderse CHP bir daha iktidara gelemez diyorlar. 
Bunu diyenler yıllarca aynı partiye bel bağlayıp uğrunda savaşmış insanlar. 


Pahalılığa ve karaborsaya karşı atılacak bu adımın halkın sevgisini kazanacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Hükümetten isteğimiz cesur olmasıdır. Var olan servetine el konacak bir tasarıyı umutla beklemekteyiz. 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. 


No:4 - ISTANBUL 
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BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Pakistan'ın başken- 


2 3 
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ti. 2) Haysiyet, şeref-Tersi tayin etme. 


3) Baskı ve zulümle ülke yönetenlere denir.-Tersi cins, çeşit. 4) Avrupa Boks Bir- 


I mında kullanılan bir bitki, Tersi şoför, 6) Kabiliyet, 


5) Ced, dede. 
atkınlık-ölüm- 


lü, gelip geçici. 7) Bir siyasi pani-Boza 


kıvamında, sıcak olarak içilen tatlı bir 


içecek. 8) İçinde barındığımız-Afrika'da 


bir devlet. 


YUKARIDAN AŞAĞI: |) Afrika'da ırkçı beyaz azınlık yönetiminde olan, yerli halkın Zimbabve adını verdiği ülke. 2) Tersi yapı, konut Eskrim sporunun bir dalı, 3) Olgular, olan bitenler (eski dil). 4) Arka, geri-Tersi su ve toprak akıntılarına karşı taş veya topraktan ya pılmış engel, 5) Sıcak ülkelerde yetişen, tadı ve kokusu gü zel bir bitki, 6) Tersi uzun mesafe bisiklet yarışlarının herbir bölümü-Bir emir, 7) Orhun yazıtlarında sık sık adı geçen, Göktürk boylarının yurdu olan ormanlık bölge 

8) Tersi ceylan (halk dili) -Bir harfin okunuşu. 9) Alman 


Markının simgesi-Bayatlamış besinlerin a meydana 


gelen yeşilimsi renkteki tabaka. 10) Teri 


simgesi-Tersi Altın'ın saflık derecesi. 11) Sigaranın hammaddesi, 12) Satranç oyununda şahı tutsak ederek kazan- ma-ABD'de yaşayan köklü bir kızılderili kabilesi. 
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DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


FİKİR MEYDANI 


Üçüncü Dünyalı bebekler üzerinde neler oynanıyor? (1) 


EÇTİĞİMİZ yılın 

son günlerinde 
Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Roche ve Atabay firmalarının eşetkenlileri o olmayanlıların dışında kalan ilaçlarına karşı boykot uygulanmasını kararlaştırarak, boykotun 1 Ocak 1979 tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı, Eczacılar Birliğini böyle bir uygulamaya iten neden, adı geçen iki firmanın ilaç depoları ve eczanelere peşin para ile satış yapmak istemesi ve eczanelerin 
400 bin liralık bir sipariş 
vermeleri halinde de kendilerine doğrudan (depo aracılığı olmaksızın) satış yapabileceklerini bildirmesiydi. 

Çok uluslu ilaç firmalarının geri kalmış ülkelerde halkın sağlığı üzerinde çeşitli oyunlar tezgahlayarak karlarını artırdıkları yadsınmaz bir gerçektir. 

Yurdumuzda ise ilaç gibi hayati bir sorunun tamamen özel sektöre bırakılması ve özel sektöre ait firmalar içinde çok uluslu olanların ağırlıkta olması sağlık yönünden bir tehlike arzetmektedir. Diğer taraftan ilaçların devletçe denetiminden uzak oluşu da madalyonun arka yüzüdür. Örneğin ağrı kesici bir ilaç olan "Pyramidon" adlı ilaç kanser yaptığı iddiası ile 8 ay kadar önce Alman Sağlık Bakanlığı kararı uyarınca piyasadan kaldırılırken bu ilaç Türkiye'de serbestçe satılmaktadır. Ayrıca damar sertliği (arteriosclerosis) hastalığında kanda fazla bulunan Kolestol adlı bir yağ maddesinin sentezini engelleyici olan Clafibra- te'in ani ölümlere yolaçtığı saptandığından bu maddeyi içeren ilaçların satışı Federal Almanya 
Sağlık dairesinde 15 
Ocak 1979'dan itibaren yasaklanmıştır. Ayni maddeyi içeren ilaçlar- dan Türkiye'de de bulunduğuna göre Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu konuda bir açıklama yapacağı inancındayız. 

Yukarıda sözü edilen boykot kararı bana 3 yıl öncesine ait, yine çok uluslu ilaç firmalarının Üçüncü Dünya Ülkelerinde oynadıkları oyun- 


Dr. Nadir Paksoy 


Zürih 


larla ilgili başka bir olayı anımsattı. 


Olayın başlangıcı 


24 Haziran 1976 günü 
İsviçre'nin başkenti Bern Avrupa'da o güne kadar pek görülmemiş bir yargılamaya sahne oluyordu. 
İlginçliği yanı sıra, insanı uzun uzun düşünmeye yönelten bu yargılama çok uluslu bir şirket olan Nestle ile 17 genç öğrenci arasındaydı. "Üçüncü Dünya için Çalışma Grubu" (Arbeitsgruppe Dritte Welt) adlı bir örgütün üyeleri olan bu gençler, adı geçen şirketin Üçüncü 
Dünya Ülkelerindeki çalışmaları konusunda İngiltere'de yayınlanmış bir kitapçığı (Nestle Kills the Babies , man on War Publications 1974, Londra) "Nestle Bebekleri Öldürüyor"' başlığı altında (Nestle o Totlet Babys, Arbeitsgruppe Dritte Welt, Bern 1974) bastıkları için şirket tarafından dava edilmişlerdi. Viktor- ya tipindeki yargılama o - dasındaki sanık suwalyesinde oturan gençler oldukça sakin bir görünüm içindeydiler. Davacı bölümünde yer alan şirket temsilcilerinin ise sinirli oldukları gözden kaçmıyordu. 

Şimdi yargılama sahnesine biraz ara verip olayın başlangıcına ve nedenlerine bir göz atalım. 
Gençler "Nestle Bebekleri Öldürüyor" diyerek acaba neyi vurgulamak istemişler ? Onu araştıralim biraz isterseniz. 

Bugün birçok Üçüncü Dünya Ülkelerinin çok uluslu şirketler için verimli bir pazar oldukları gerçeği meydanda. Bunlar arasında beslenme ve ilaç sanayii ile ilgili olanlarda pazardaki tezgahları sayesinde oldukça kârlı bir alışverişin içindeler. Ama arada olan Üçüncü Dünyanın halklarına, bebelerine oluyormuş. Onların umurunda değil tabii bu durum. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


ESKİŞEHİR 


Tekel Bakanına açık mektup 


Tekel depolarından 


hakkımızı alamıyoruz 


İki aydan beri Tekel'in satış depolarından hakkımız olan normal malımızı alamıyoruz 


Tekele mal almaya gidiyoruz. Maltepe yok, çay yok. Barış. Sipahi yok, Rakı yok. Verdikleri 1 kg. Bafra, 1 kg. Birinci, 1 veya 2 kg. Samsun. 
Bunu yanında 5 kg. 10 liralık çay 


Biz de aldığımız bu üç beş kilo mala altmış-yet- 


İSTANBUL 


miş lira nakliye veriyoruz. Yurdumuzda bol miktarda tütün yetiştirildiğine göre bu sıkıntı nereden doğmaktadır? 


Biz bu tekel malları- nın özel sektöre verilmemesini, o karaborsacıların, vurguncuların eline düşen malların devletleşterilmesini istiyoruz. 

Saygılarımla 


Ahmet ERİÇ 


Yeni doğanın en önemli gıdası: 


Anne sütü, 

Yeni doğanın tek gıdası anne sütü olup su, protein,mineral yağ ve şeker yönünden zengin - dir. Anne sütünün yeterli olmadığı veya verilmesi- nin sakıncalı olduğu bazı durumlarda (tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar meme başı iltihapları, annenin zayıf oluşu vs) inek sütü ve hazır mamalara gerek duyulmaktadır 

Gelişmiş batı ülkelerinde anne sütüne yakın bileşimlerde hazırlanmış mamalar yeni doğanın beslenmesinde önemli bir yer tutar. Ancak gerek ahnelerin eğitim düzeyi, gerek çevre sağlığı koşulları, gerekse de ailenin satın alma gücü olumlu yönde olduğu için böyle bir beslenme çocuklar için bir sakınca doğurmamaktadır. 


Geri kalmış ülkelerde, yeni doğanın beslenme 

sorunu, 


Beslenme, insanoğlu- nun büyüme, gelişme, hastalıklara ve çevresel etkenlere karşı korunma gibi metabolik olaylar için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin oranlı ve düzenli bir şekilde alınmasıdır. Geri kalmış ülkelerde yeni doğan çocuğun alabileceği en uygun besin kaynağı anne sütüdür. 
Ayrıca temiz oluşu ve hiçbir aracıya (biberon, şişe, vs.) gerek duyulmaması da olumlu yönünü artırıcı bir unsurdur. 
Ancak belirli bir süreden sonra (4-5 aydan sonra) anne sütünün yetersiz kalışı çocuğun sebze çorbası, sebze püresi, yumurta, et, vs. gibi ek gıdalarla beslenmesini gerektirmektedir. Fakir ailelerde bütçenin yeterli olmayışı, ailenin sağlık kültüründen yoksun oluşu gibi nedenlerden çocuk larda beslenme bozukluğu baş göstermekte ve 


İSTANBUL 


sonunda protein eksikliği ne bağlı Marasmus, Kwaz hiorkor; o vitaminsizliğe bağlı Beriberi, Pellegra gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 

Kötü beslenme çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini engellediği gibi omikroorganizmaların yol “açtığı hastalıklara 


karşı da dayanıksız kalmasına neden olmakta- 


dır. Bu durum çocuk ölümlerinin artışına.'neden olan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Örnegin Birleşmiş Milletler Örgütünün 1975 yılında yaptığı bir sayıma göre Gana'da yaş ortalaması 
40 dolayında olup, bun- 
da çocuk ölümü sayısının yüksek oluşunun rolü büyüktür. 

Çok uluslu 

şirketlerin 


oyunları 

Çok uluslu besin şirketleri ürettikleri mamaların anne sütünün yerini alabilmesi için Üçüncü Dünya Ülkelerinde kıyasıya b.r mücadele içindedirler. Bunlar arasında Nestle ve Cow and Gate adlı şirketler ön sırayı almaktadır. Basın, TV ve radyo aracılığıyla bol bol mama reklamı yaparak üçüncü dünyalı annelerin gözlerini boyamaya çalışırlar. “İki kutu mama alana parasız bir biberon verileceği" yolundaki ilanların oldukça sık olduğu bildirilmektedir. 

Diğer bir etkileme yolu ise firmaların doğumevlerine astıkları ilanlardir. Sağlıklı çocuk yüzleri ile süslü, bol resimli bu afişler okuma yazması olmasa da ^frikalı veya Asyalı annenin dikkatini çekeceği doğaldır. Ancak afişlerin en önemli yönü doğrudan doğruya firmanın reklamı olmayıp bunun örgütsel bir hava içinde yapılışıdır. Şöyle- ki: Nestle Afrika ülkeleri için doğumevlerinde asılmak üzere beş çeşit afiş hazırlatmıştır. o Bunlar; doğum öncesi bakım, çocuk temizliği ve kundak- 


lamasi, meme verilmesi, çocuğun mama ile beslen mesi ve yeni doğanın daha sonraki aylarda alacagı ek gıdalar başlığını taşımaktadır. Bunun yanisıra adı geçen afişlerde bol bol firmanın ismi ve ürettiği mamaların resimleri yer aldığından anne yazıları okuyamasa da ister istemez gözü mama kutularının o resimlerine takılmakta ve bu resimler belleğinde yerleşmek tedir. 


Hemşirelerin rolü 


Mamaların anneye tanıtılmasında diğer bir yol da hemşirelerdir. Emzirme, çocuk bakımı ve beslenme konularında kendisini aydınlattığı için annenin beyaz önlüklü hemcinsine karşı güveni büyüktür. Firmalar bu güvenden de yararlanma yoluna giderek komisyon verdiği bazı hemşireler sayesinde anneye doğrudan kendi ürettiği mamayı kullanmasını salık verdiriyor. Bazen aynı işin hemşire giysileri için deki firmaların bayan satış elemanları tarafından da yapıldığı bildirilmektedir. Ancak son zamanlarda hükümetlerin bu uygulamaya karşı uyandıkları, (o örneğin Kenya" da olduğu gibi bebek odalarının sıkı bir denetimden geçirildiği açıklanmıştır. (1) 

Jamaica'nın başkenti Kingston'da yapılan bir istatistik sonuçlarına göre,annelerin % 90'ı çocuğu 6 aylık olmadan meme vermeyi bırakıp, hazır mamalarla beslemeye başlamaktadır. Bunun nedeni araştırıldığında alinan cevapların oranı şöyle: 

% 14'ü hemşirelerin ve firmaların reklamlarından etkilenmiş 

% 13'ü çalışmak zorunda olduklarından çocuğu sütten kesmek zorunda kalmış. 

% 43'ü ise yeterli derecede sütü olmadığı için 


mama ile beslenme yolunu seçmiştir.( 2) 


(Devamı var) 


(1) Nestle Tötlet Babys (Nestle Bebekleri öldürüyor) Arbeitsgruppe Dritte Welt Verlag, Bern 1974, sayfa 8. 
(2) age. Sayfa 8. 


Fotoğraf: Seyfettin YILMAZ 


Tütünü eken de,satan da,içen de perişan 


Silahlı kişiler tarafından soyuldum 


Sosyal Sigortalar Kurumu Süreyyapaşa Sana- 


toryumunda çalışmakta olan bir işçiyim. Memleketten gelirken sabah saat 05.30'da Kartal Maltepe sapağında indim. Yanımdaki sekiz yaşındaki kızımla eve giderken iki kişi bana silah çekip tabancayı ağzıma dayadılar ve "bağırırsan ses çıkarırsan seni ve çocuğu öldürürüz" dediler. üzerim- 


de bulunan dörtbin lira kadar paramı ve çocuğun altın küpesini ve kimliğimi alıp uzaklaştılar. Bu gibi olaylar aynı yerde bir haftadır devam etmek- 


tedir. 
Aynı tehdit edilerek soyuldu. 


gün benden sonra iki kişi daha silahla 


İbrahim Yentur 


Yukarıdaki (o resimde gördüğümüz gibi yüzlerce vatandaş Tekel Satış Mağazası önünde iki paket sigara için saatlerce bekliyor. 

Bu yılki tütün piyasasında bir kilo tütün bir paket sigara parasına gitti, Üreticinin emeği bu yıl da heba oldu. 

Aracı-tefeciler hallerinden memnun. Ama tütünü eken de, satan da içen de perişan. 


[Aydin 


lütfü oflaz 


General Reyani... 


Kimse el kaldırmasın halka. 
Halka kalkan eller kırılır. Kırıldı da... 
Kimse kefen biçmesin halka. 
Halka kefen biçenin ölümü korkunç olur. Ok 
du da.. 14 
Tıpkı General Reyani gibi! 
General Reyani kim mi? 
Eski İran Şah'ının eli-kanlı bir maşasıydı General Ali Rıza Reyani... 
Binlerce yurtsever İranlının kanına girmişti. 
Ama vampirler ebediyen halkın kanını içemezler. 
İki kere iki dört eder kadar kesin bir kuraldır bu. 
Reyani de, bir sivrisinek gibi kendi halkının kanına musallat olamadı sonsuza dek. 
kkk 
Çok değil birkaç gün önce, takvimlerin 11 
Şubat 1979'u gösterdiğinde Reyani erkenden kalktı. Pırıl-pırıl çizmelerini giydi. 
Kapıda kendisini bekleyen tankına bindi. 
Niyeti İran halkının şahlanan özgürlük mücadelesini ezmek, efendisi ve adası: Şah Rıza'yı yeniden ülkenin başına getirmekti. 
Kan bürümüştü gözlerini... 
Sel olup taşmış, bendini aşmış halkın üzerine sürdü tanklarını. çevirdi mitralyözlerini... 
Tank filosunun en önündeydi. 
Ve birazdan başına geleceklerden habersizdi. 
kkk 
Her şey birdenbire oldu-bitti. Önce kendi tankının alev aldığını hissetti... 
Sonra can havliyle tanktan çıkabildi... 
İlk kurşunu da işte tam o sırada yedi. 
Birkaç saniye içinde kalbura döndü bedeni, Cesedi, bir köpek ölüsüymüşcesine, sokaklar- da sürüklendi. 
Tahran'ın bir çöplüğündedir şimdi Reyani nin leşi!... T 
* k * 


İbret alsınlar ibret. 

1 Mayıslarda, Maraşlarda acımasızca halkın 
kanını dökenler... 

Şahlığa, Führerliğe özenenler. 

Sanmasınlar ki yaptıkları yanlarına kâr kalacak. 

Onların da sonu; bir çöplükte sineklere yem olan General Reyani'den farklı olmayacak! 

Demokrasi ve halk düşmanları için bu akibet kaçınılmazdır. 

Ayaklarını ona göre denk atsı 


Proleter 

Devrimci 

Aydınlık 
SECMELER | 


1969.1970 


Bu derle me, proleter devrimci hareketin 1969—-1971 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık tutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılığa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK  dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik saflaşmalar... Doğu Perinçek'in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. 

Elinizdeki birinci kitap, 1969—1970 yıllarını kapsamaktadır. 


X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


70 Lira 


Genel Dağıtım: 
TÜR DA Cağaloğlu 
Hamam sok. No:4 


şiirler AYDINLIK 


YAYINLARI 


PARTİ. 
GUNIŞIĞI 
- NARDALI... 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


17-Şubat 1979 


.Aydınlıkfi 


FEDERAL ALMANYA 


BAŞBAKANI SCHMİDT: 


“Doğu ve 


Kore Demokratik 


Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore 


Batı Almanya'nın 


bu yüzyıl içinde 


birleşeceğini 


sanmıyorum” 


© Schmidt, Almanların birlik konusundaki umutlarını “yumuşama” politikasının devamına bağlamaları gerektiğini iddia etti 


PARİS (ANKA) 

Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, ülkesi ile Doğu Almanya' am bu yüzyıl içinde birleşebileceklerini sanmadığını söyledi. 

Paris'te yayınlanan "France Soir" gazetesine bir demeç veren Helmut Schmidt, tarihi tecrübeleri nedeniyle "'ulus"' kavramının Almanlar için artak en yüce değer olmaktan çıktığını ve bunun yerini "'barış'' kavramı- nın aldığını söyledi. Federal Almanya Başbakanı, bir peygamber gibi kehanette bulunmak istemediğini'belirttikten sonra, "gelecek yüzyıl içinde Avrupa'daki yumaşa- ma havasının, ülkeler arasındaki özellikle Batı ve Doğu ülkeleri arasındaki anıların bugünkü önemlerini yitirmelerine yol açacağını" öne sürdü. 
Schmidt, Alman ulusu- nun birlik konusundaki umutlarını da bu "yumuşama" politikasının" devamına bağlamaları gerektiğini iddia etti. 

ASKERİ GÜÇLER 

DENGESİ 
SÜRMELİDİR"' 

Bununla birlikte askeri güçler dengesinin sürmesi gerektiğini söyleyen Federal Almanya Başbakanı, konuşmasın- da hiç kimsenin, ülkesinin tarafsızlık statüsüne gireceğini rüyasında bile göremeyeceğini belirtti. 

Helmut Schmidt, Almanya'da nazi hayranığının yayıldığı yolundaki bir soruya karşılık olarak da şöyle dedi: 

"Alman gençliğini işlemediği suçlardan mahkum etmek, adaletsizliktir, Ancak Alman gençliği, Almanya'da nazizm dehşetini yeniden yaşatmamak sorumluluğunu taşımaktadır." 

Schmidt, ülkesinin Fransa üzerinde hakimeyet kurmak istediği 


yolundaki iddiaları yanıtlarken, Fransa'nın nükleer bir güç, Almanya'nın ise bölünmüş bir ülke olduğunu söyledi ve şöyle bi devam etti: "Görünürde bunun tam tersi söz konusu iken , bazı politikacıların Almanya'yı komşusu üzerinde egemenlik kurmaya çalışmakla suçlamalarını anlayamıyorum. ' 


© Heng Samrin, 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Diplomatik çevreler, Pham Van Dong- Hang Sanmi görüşmeleri sırasında Kamboçya'da bulunan 10.000 Vietnam askerinin durumlarının "yasallaştırılacağını” belirtiyorlar. 

Hatırlanacağı üzere, Hanoi bali timi benzeri bir anlaşmayı 1977 yılında Laos ile imzalamıştı. Halen Laos'ta 50 bine yaklaşık Vietnam askeri bulunuyor. 


HENG SAMRİN İN İTİRAFLARI 


Vietnam haber ajansı (AVP) 15 
Şubat tarihli bülteninde Heng Samrin'in kurduğu "Kamboçya Devrimci Komünist Partisi'nin" yayın organi olan “Kampuchea" gazetesinin bir başyazısını yayınladı. Başyazıda, Vietnam askeri birliklerinin “Kızıl Kmer birliklerine karşı müdahalede bulunduğu" açıkça belirtiliyor. 
Kukla yönetimin gazetesi, aynı 


GISCARD D'ESTAING: 


“Avrupa'nın birliğine karşı çıkanlar, 


Bilindiği huriyeti, 
Kore'nin birleştirilmesi görüşmelerinin yeniden laması için, bundan bir süre önce çağrıda bulunmuştu. Güney Kore makamlarının da bu çağrıya olumlu cevap vermesi üzerine, görüşmelerin Pan Mun Jom'da başlatılması kararlaştırılmıştı. 


Bu görüşmelerde, asıl görüşmelerin başlaması için gerekli temelin yaratılmaya çalışılacağı belirtiliyor. 


VİETNAM BAŞBAKANI 
İŞGAL ALTINDAKİ 
PNOM PEN'E GİDECEK 


Vietnam'ın müdaha 
© Başbakan Pol Pot, BM' ye yeniden başvurdu 


temsilcileri biraraya 


geliyor 


PYONGYANG 


Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore temsilcileri, iki Kore'nin birleşmesi sorununu görüşmek üzere, bugün, Pan Mun Jom'da bir araya geliyorlar. 


Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti adına görüşmelere dört hükümet temsilcisinin katılacağı bildiriliyor. 


bi, Kore Demokratik Halk Cumirkaç yıldan bu yana yapılmayan iki 


le ettiğini doğruladı 


başyazıda, Laos—Vietnam ve Kamboçya'nın bir Hindi-Çin birliğinde 


Vietnam Başbakanı Pham Van toplanması gerektiğini öne sürdü. 
Dong'un yakın bir gelecekte işgal altındaki Pnom Pem'e gideceği ve Heng POL POT BMGÜVENLİK Samrin yönetimi ile bir anlaşma KONSEYİNİ TOPLANTIYA imzalayacağı öğrenildi. ÇAĞIRDI 


Demokratik Kamboçya Hükümeti Başbakanı Pol Pot, Perşembe günü gönderdiği bir mektupla Güvenlik Konseyini Kamboçya'nın işgal edilmesini tartışmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. Vietnam işgalinin bir an önce kınanmasını ve yabancı askeri birliklerin Demokratik Kamboçya'dan geri çekilmesini tale eden başvuru mektubu, Demokrati Kamboçya'nın BM temsilcisi Thiounn Prasith tarafından Kurt Waldheim'a iletildi. 

Rusya'nın vetosu (o yüzünden, BM'de alınan kararların hayata geçirilemediğini kaydeden Pol Pot, bu meselenin yeniden ele alınmasını istiyor, 

Bilindiği gibi, Rusya ve Vietnam' ın bütün muhalefetine rağmen BM, Heng Samrin yönetimini mooy nin meşru temsilcisi olarak kabul etmeyi reddetmişti. 


İRAN SINIRINDAN SIZAN SiLAHLI AFGANLILAR SINIRDIŞI EDİLİYOR 


SAVAK Başkanı ve üç general idam edildi 


———————— 
Sabit YÜRÜRDURMAZ 


İran'da Başbakan Yardımcısı İbrahim Yazdi'nin "komünistler" olarak tanımladığı Tudeh Partisi taraftarları, Halkın Savaşçı öncüleri (Halkın Fedailerinin Güney Yemen'de eğitilen kanadı), silahlı Afganlılar Tahran ve diğer kentlerde saldırılarını sürdürürken, Tahran radyosu, aralarında SAVAK eski baskanı Nimetullâah Nassıri'nin ye bulunduğu dört generalin idam edildiğini açıkladı. 

İdam edilen diğer üç general, Tahran Sıkıyönetim Komutanı Rahimi, Şah'ın Muhafız Komutanı Hüsrevdad ve İsfahan Sıkıyönetim Komutanı Nerim Naci, 


İdam edilen generallerden Nassıri ve Rahimi, Homeyni yönetiminin Tahran'da yönetimi ele geçirmesinden sonra, diğer iki general ise, Başbakan Bahtiyar ile birlikte tutuklanmışlardı. 


HOMEYNI 
KUVVETLERİ MOSKOVACILARLA ÇATIŞIYOR 


Tahran radyosu, dün verdiği bir haberde, Tahran'da hükümete bağlı kuvetlerle Moskova taraftarı silahlı güçler arasında şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi. 

Radyo, hükümet kuvvetlerinin, saldırıya geçen silahlı Moskova yanlılarmı dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar kullandığını açıkladı. 
Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. 

Öteyandan, önceki gün Tahran'daki ABD elçiliğini basan Halkın Savaşçı Öncüleri militanlarının, İran'daki Amerikalıların tahliyesi sırasında olay çıkarmak için hare- 


FRANSA DEĞİŞEN DÜNYA KOŞULLARINDA YENİ SİYASET VE ÖNLEMLER ALIYOR 


gerici ve intikamcıdır” 


kete geçtikleri, bu yüzden tahliye işleminin gizli tutulduğu bildiriliyor. 

İran'da ki Batılı kaynaklar ve bazı hükümet yetkilileri Tebriz'de katlama girişenlerin de, Şah'a bağlı olduklarını iddia eden bazı askerler, intikamcı SAVAK ajanları, Halkın Savaşçı öncüleri ve Gulam Yahya kuvvetleri olduğunu bildiriyorlar. 

Tebriz'de gücü olma yan Tudeh Partisinin, bu kentte, daha çok Halkın Savaşçı öÖncülerini öne sürdükleri gözleniyor. 


HÜKÜMET 
TEBRİZ'DE DURUMA 
HAKİM 


Öte yandan, yarşam- ba gunu şiddetli çatışmaların meydana geldiği ve 700'den fazla kişinin öldürüldüğü Tebriz'de hükümet kuvvetlerinin duruma bütünüyle hakim oldukları ve çatışmaların hemen hemen durduğu bildiriliyor 

OMEYNI 
TÜRKİYE | 
BÜYÜKELÇİSİ İLE 
GÖRÜŞTÜ 

Ayetullah Homeyni, yabancı misyon arasında ilk görüşmesini Türkiye Büyükelçisi Turgut Tülümen'le yaptı 

Ayetullah Homeyni' 
nin Devrim Karargahında yapılan görüşme sırasında, Tülümen, Homeyni' ye Ecevit'in bir mesajını sundu. Ecevit'in mesajın- da, Türkiye'nin İran'ın içişlerine karışmadığı ve bu konuda diğer ülkelere de uyarıda «bulunduğu belirtiliyor, İran'ın, zorlukların üstesinden gelecek geniş kaynaklara sahip olduğu, ama buna rağmen, gerektiğinde Türkiye'nin İran'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu görüşüne yer veriliyordu 

Ayetullah de yaptığı 


Homeyni konuşmada, 


Fransa Devlet Başkanı Valery Gescard d'Estai 15 Şubat günlü KE 
| ing ul | 
saraymda, "Uluslararası politika" konulu bir basın toplantısı düzenledi, 


zapi aşkın Fransız ve-yabancı gazetenin katıldığı toplantı, 1 saat 45 da- 


ka sürdü 


Konuşm ın ilk bölümünde Avrupa parlamentosu seçimlerine dı a pa pi çi e değinen 


Giscard eleştirdi 


, Avrupa'nın birliğine karşı çıkan siyasi akımları şiddetle 


Moskova ilişkileri konusundaki görüşlerini açıklayan devlet başka nı, Fransa ile Sovyetler Birliği'nin bazı sila EA alemin ayrı iş 


açısına sahip olmadığını belirtti. 


Halk Cumhuriyeti ile Fransa'nın ilişkilerini daha da geliştireceğini söyleyen Giscard d'Estaing, bu ilişkilerin Rusya'ya zarar eee ni ne 


Silahsızlanma görüşmelerinin esas olarak Batı Avrupa'yı ilgilendirdiğini kaydeden Fransız Devlet Başkanı daha sonra ek me n 


vapladı. 
İran 


j rs ve Cezayir'deki gelişmeler konusundaki fikirlerini açıkla: Oscar Ets Uluslararası Yeni Ekonomik Düzenin kurulmasını sağ, lamak ve güvenliği korumak için Avrupa-Afrika ve Arap ülkelerinin katı- 


Jacağı bir ortak konferans önerdi. 
| da Valery Giscard d'Estaing'in basın toplantısında yaptığı konuş- 


DÜNYA DEĞİŞİYOR 


"Belirtmek istediğim ilk nokta dünyanın süratle değiştiğidir. Devletlerin yönetimlerini ellerinde tutan liderler değişiyor, dünyada güç dengesi değişiyor. Zenginliklerin ve çeşitli kaynakların dağılım oranı değişiyor. 

Fransa'nın dış politikası dünyanın günkü durumunu gözönünde tutarak tespit edilmektedir. (...) 


İkinci nokta: Fransa'nın dış politikası, ülkemizin dünyadaki yeri ve rolü açısından ele alınmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaykr hakkındaki görüşlerimi soracaksınız. Bütün bu olaylarla ilgili ce vaplarım Fransa'nın dünyadaki yeri anlayışından kaynaklanacaktır. (, . .) 


GERİCİ VE İNTİKAMCI GÜÇLERE KARŞI AVRUPA'NIN BİRLİĞİ 


(.. .) Avrupa parlamentosu seçimle ri içim başla miş olan kampanyada gördüğüm ve karşı olduğum bazı tutumları açıklamak istiyorum. Yabancı düşmanlığı yapanlar ve eski Fransız-Alman çatışmasını yeniden körüklemek isteyen cevreler, suçludur. Bu tutum- 


nemli bölümlerini yayınlıyoruz. 


lar, tarihe ve Fransa'ya karşı işlenmiş suçlardır, Dünyada bugünkü gelişmelere baktığımızda, Avrupa'nın kardeş halklarını birleştirmenin gerekliliğini görüyoruz. Benden önce devlet başkanlığı yapanlar da, bu siyaseti izlemişlerdi (.. .) 

Fransa'nın savunduğu Avrupa birliği bir konfederasyon şeklindedir. Üç bininci yıla girerken Avrupa'nın Birinci Dünya Savaşından önceki Balkanlara benzemesini istemiyorum. Eğer böyle olursa Avrupa büyük devletlerin açık artırmasına ve çeşitli oyunlarına konu olacaktır. öte yandan Fransa'nın Batı- nın çökmesine katkıda bulunmasını da istemiyorum. Bu yüzden Avrupa parla - mentosu seçimleri kampanyasında bütün ilerici güçlere, siyasi, sendikal, dini güçlere ve aydınlara, Avrupa'nın birliği için çağrı yapacağım. Gerici ve intikamcı güçlere, bencil ve bölücü güçlere karşı Avrupa halklarının kardeşliği ve dayanışması için çağrı yapacağım. 


FRANSA-ŞOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 


(.. .) Fransa ve Sovyetler Birliği'nin yumuşama politikasına sadık olduklarına İnanıyorum . Uluslararası gelişme- 


ler konusunda Paris ile Moskova'nın arasında zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Sovyetler Birliği'ne gittiğim Zaman Moskova yöneticileri ile yumu şama sürecindeki uygula maları ele alacağım.(.. | 


FRANSA.ÇİN İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEKTİR 


Fransa, Çin Halk Cumhuriyetini ilk tanıyan batılı ülke olmuştur. Çünkü Fransa gerçekleri tanımaktadır. Çin gerçeği, nüfusu, tarihi gelenekleri ve dünyadaki ağırlığı ile gözönünde bulun durulması gereken bir ülkedir. Fransa' nın Çin'i tanıdığından bu yana izlediği siyaset, Pekin'in uluslararası alanın çeşitli sahnelerinde rol oynamasını sağlamak amacıyla ona öncelik tanımasıdır. 
Örneğin Fransa, Çin'in Birleşmiş Milletlere girmesi ve Güvenlik Konseyindeki yerini alması için çaba sarfetmiştir. Fransa Çin'in de silahsızlanma çabalarına katılması için gayret göstermistir 


Fransa, Çin ile bu ilişkilerini geliştirirken aynı zamanda yumuşama siyasetini de gerçekleştiriyor. Yumuşama Sovyetler Birliği ile batılı ülkeler arasında güvenlik ilişkilerini geliştirmek bakımından önemlidir. (. . .) 


Çin ile olan ilişkilerimiz uluslararası ilişkilerin bir gelişmesi olarak değerlendirilmelidir. Çin-Fransa ilişkilerinin uluslararası ilişkilerde istikrarsızlık sağladığı şeklindeki görüş hatalıdır. Fransa, Çin ile sorumlu bir şekilde ilişkilerini geliştirecektir. Böylece yumuşama siyasetine katkıda bulunacak ve dünya çapında bir askeri çatışmanın çıkmasına engel olacaktır. 


Birleşmiş Milletler (o kürsüsünde belirttiğim gibi, Çin'de bütün diğer ülkeler gibi, nilli güvenliğini sağlama hakkına sahiptir. Çin'in bizim ve diğer bütün ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli olan araçlara ship olması doğaldır. 


Ancak Fransa, hiç bir yerde dünya çapında bir askeri sıldırı amacına hizmet etmek için katkıda bulunmayacak ar. 


İRAN:BÜYÜK SARSINTI 


Fransa'nın tutumu, başından beri İran olaylarının bizzat anka tarafından ele alınması yönünde olmuştur. 
Yabancı güçlerin müdahalesi ile olayların değişik boyutlar kazanacağına inanmak gerekir. Bugünkü gözlemlerimiz , İran toplumunun derin bir şekilde sarsıldığını gösteriyor. Tahran büyükelçimiz dün Başbakan. Bezirgan tarafından kabul edildi. Büyükelçimiz, kendisi ile uzun bir görüşme yaptı. Bugün İran'da önemli olan uluslararası koşulları gözönünde bulundurmak ve İran'ın eski işbirliği ilişkilerini ve kom- şu ülkelerle dostluğunu sürdürmesidir. 


AFRİKA-AVRUPA-ARAP BİRLİĞİ 


Avrupa, Afrika ve Arap devletleri arasında yeni bir ortam yaratmak gerekir. Dünya haritasına bakarsanız, Akdeniz'in çevresinde Avrupa'yı Arap devletlerine yaklaştıran büyük bir bölgenin varlığını görürsünüz. Bu devletlerin yöneticilerinin bir gün biraraya gelmeleri çok olumlu olur. Gerek güvenliği sağlamak gerekse bu ülkeler arasındaki gerginlikleri ortadan kaldırmak ve işbirliğini sığlamak için bir anlaşma zemininin aranması yararlı olacaktır.(...) 


GUADELOUPE VE TÜRKİYE 


Türkiyeli bir gazeteci Giscard d'Estaing'e acil yardım konusunda şu soruyu yöneltti : 

—Sayın başkan ,Guadeleupe tirvesin- de 4 ülkenin Türkiye'ye yardım sağlaması İlke olarak kararlaştırılmıştı. Bu yardım sadece ekonomik bir yardım mı, yoksa bölgedeki son gelişmeleri de gozoniinae tutan siyasi bir yardım mı? 
kinci olarak şunu sormak istiyorum: "| "Le Nouvel Economiste" dergisinin bu haftaki sayısı, Batılıların Türkiye'ye yardım sağlamakta ağır davrandığını yazıyor. SSCB'nin hemen yanında olan Türkiye'ye yardım sağlanmasında gerçekten ağır mıdavranılıyor? 

Fransa devlet başkanı bu soruya kısa bir cevap verirken acil yardımın etonomik amaçlı olduğunu belirtmekle yetindi. 


İran halkının 1200 yıllık mutlakiyete karşı mücadelede, yalnız Şah'a karşı değil, büyük güçlere karşı da zafer kazandığını sövledi. 

Homeyni, bütün İslam ülkelerinin büyük güçlere karşı el ele vermeleri gerektiğini belirtti. 

MOSKOVA 
YANLILARININ DÜZENLEDİĞİ 
GÖSTERİ 

Moskovacı Tudeh Partisi taraftarları, dün Tahran'da, "Demokratik bir Ordu" gösteri adı altında bir yürüyüş düzenlediler. 

Sivil giyinmiş askerlerin de katıldığı geçici hükümetin, aldığı bazı kararları protesto etmek amacıyla düzenlendi. 


TUTUKLANAN 
AFGANLAR SINIRDIŞI EDİLİYOR 

İran radyosu, önceki gün, ABD elçiliğine giriştikleri saldırı sırasında tutuklanan 120 Afganlının yanı sıra, pek çok kentte karışıklık çr karan yüzlerce Afganlının sınır, dışı edilmeye başlandığını açıkladı. 

Radyo, ilk ağızda, ellerinde silahlarıyla yakalanan Afganlardan 60' mın sınıra götürüldüğünü, diğerlerinin de aşamalı olarak ülke dışına çıkarılacağını bildirdi. 

iran radyosu, gerek Tahran'daki saldırı: sırasında, gerek başka kentlerdeki olaylarda yakalanan Afşanlılanın ülkeye yasadışı yollardan girdiklerini açıkladı. 


Resmi kaynaklar, ülkede karışıklık çıkaran Afganların tutuklanma- 


sının önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini, öte yandan, ulkede Işçi Olarak çalışan Afganların bir kısmının da provokasyonlara katıldığını belirtiyorlar. 


BEZİRGAN HÜKÜMETİ 
İLK TOPLANTISINI 
YAPTI 


Başbakan Bezirgan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu ilk toplantısını dün yaptı. 


Toplantıda bir konuş ma yapan Başbakan Bezirgan, kurşuna dizilen dört generalin bir devrim mahkemesinde yargılandıklarını, diğer pek çok kentte de bu tür mahkemeler kurularak, eski rejimin suçlularının yargılanacağını söyledi. 


Bezirgan, gerek Şah ailesinin, gerekse yüksek rütbeli general ve memurların mallarına hükümet adına el konacağını belirtti. 

YAZDİ KAÇAN 

İRANLILARIN İADE 

EDİLMESİNİ İSTEDİ 


Bezirgan Hükümeünin Başbakan Yardımcısı İbrahim Yazdi, Basra Körfezi ülkelerine bir çağrı yaparak, eski hükümete mensup olsun olmasın, ülkeden kaçarak kendilerine sığınan bütün İran uyrukluların (o tutuklanmalarını ve kendilerine iade edilmelerini istedi. 


İran Yurtsever Devrim Konseyi: «Ankara'daki Geçici Büyükelçi SAVAK'la işbirliği Yapıyor» 


ANKARA 
Ankara'daki franlıların kurdukları ve çoğunluğunu öğrencilerin, elçilik personeli ve CENTO' da çalışan subayların oluşturduğu "İran Yurtsever Devrim Konseyi" İran'ın Ankara'daki geçici Büyükelçisi Perviz Mahsur Muayyet'in SA-VAK ajanlarıyla işbirliği yaptığını açıkladı. Ankara'da SAVAK ajanlarının cirit attığını söyleyen Deyrim Konseyi sözcüsü Ammani, Başbakan Bezirgan'a mesaj gönderdiklerini ve geçici Büyükelçi Muayyet hakkındaki kararı Tahran'dan gelecek cevaba göre vereceklerini bildirdi. 


HİNDİSTAN-ÇİN GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ 


@ Hindistan Dışişleri Bakanı Orta Çin'de 4 günlük bir inceleme gezisine çıktı 


©Vajpayee, Huan Hua' yı Hindistan'a davet etti 


PEKİN 

Çin'in baskenti Pekin'de devlet yöneticileri ile görüşmelerini tamamlayan Hindistan Dışişleri Bakanı Atal Bihari Vajpayee, Şangay'a hareket etti. Vajpayee, Orta Çin'de dört günlük bir incelem” gezisi yapacak. 

Pekin radyosu, 17 yıllık bir ara- dan sonra ilk kez bir Hindistan Bakanının Çin'e gelmesinin sevinçle karşılandığını bildirdi. 

Vajpayee, Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua'yı Hindistan'a davet etti. Huang Hua bu davetten dolayı son derece memnun olduğunu açıkladı. 


DENG SİAO-PİNG — VAJPAYEE GÖRÜŞMELERİ 


Çin Başbakan yardımcısı Hindistan Dışişleri Bakanını kabul ederek, iki ülke arasındaki sorunları görüştü. “Şimdi vakit geçirmeden aramızdaki ilişkileri düzeltmeliyiz” diyen Deng Siao-ping, sınır anlaşmazlıklarını çözmek için ortak bir zemin yaratılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. 

Uluslararası sorunlarda Çin ile Hindistan'ın birçok konuda ortak görüşlere sahip olduğunu hatırlatan Deng Siao-ping, Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. 


Vejpayee de, "Hindistan ile Çin, 


son iki yılda her iki taraf içinde yavarlı olan bircok temas» hulundu 


pt 


İşte binlerce işçi, Strasburg, Lille Nantes sokaklarında demir-çelik fabrikala- 


Birbirimizden karşılıklı olarak öğrenebiliriz” dedi. 


DENG SİAO-PİNG'İN HİNDİSTANLI GAZETECİLERLE YAPTIĞI SÖYLEŞİ 


Hindistan Dışişleri Bakanı ile gö-, 
rüşen Deng Siao-ping daha sonra 20 
kadar Hintli gazetecinin sorularını cevaplandırdı. 

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ile Hindistan'ın anlaşmamaları için hiç bir nedenin olmaması gerektiğini kaydeden Başbakan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek uluslararası gerekse Asya'daki durum husussuzdur. Şimdi hegemonyacılar faal olarak güneye ilerleme politikası izliyorlar. Bu durum bizi yakından ilgilendiriyor. İnsanlar bu durumdan kaygılanıyorlar. Bu sorunlar çeşitli Asya ülkelerinin halklarının ortak çabaları ile çözülebilir. Böyle ortak çabalar olmadan dünyada ve Asya' da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak cok güçtür ". 


Üçüncü Dünya ülkelerinin, birliklerini güçlendirirse savaşın patlamasınm o önlenebileceğini belirten Deng Siao-ping, silahsızlanma konusunda şunları belirtti: ''Süper devletlerin güçlü nükleer silahları vardır. Bu devletlerin, nükleer sílâhlara sahip olmayan devletlere silahsızlanma için baskı yapmaya hakları yoktur.” 


$ 4 


rının kapatılmasını kınıyor. İşçiler göğüslerine astıkları bandlarda "iş- 


ten atılmış" olduklarını anlatıyorlar. 


Demir-çelik iş kolunda işsizliğe karşı Kuzey Fransa'da genel grev yapıldı 


STKAS;. VURG 
Fransa'nın kuzey batısındaki Lorraine bölgesinde ve kuzeyde bulunan bütün demir-çelik fabrikalarında dün yapılan greve katılma oranı çok yüksek oldu. 
Uzun zamandır devam eden krize karşı çeşitli 


aldılar, 


Varşova Tasarruf Sandığında büyük bir patlama oldu: 30'dan 


fazla ölü var 


VARŞOVA 

15 Şubat öğle üzeri Varşova'nın merkezi bir 
semtinde bulunan Polonya Tasarruf Sandığının binasında büyük bir patlama oldu. Resmi yetkiçıkarıldığını bildirdi. 
Ancak Fransa radyosu görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, 30'dan fazla ölü, 50'ye yakın insanın da yaralı olduğunu açıklad 

Tasarruf Sandığında çok sayıda müşterinin 


liler, binadan 10 ceset 


bulunduğu bir saatte meydana gelen patlamanın nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadi, 

Ancak gözlemciler üç ihtimali göz önünde bulunduruyorlar: Birinci ihtimal, patlamanın 


bankayı lamanın. "asırı solcu" 


oldukça üzak. Çünkü 


Sandığı nı belirtmişlerdi. 


eylemlerin yapıldığı bolgede, demir-çelik işçileri, fabrikalarının kapanması üzerine grev kararı Binlerce işsiz kalmasına karşı düzenlenen gösterilere yerli halk da, çeşitli şekillerde destek sağlıyor. 

CGT (Fransa Genel E- 


soymak için bir soyguncu çete tarafından yapılmış olabileceği. İkinci ihtimal ise pat- 

bir grup tarafından düzenlenciğidir.. Üçüncü görüş ise, inandırıcılıktan u tahmine göre, patlama “basit bir kaza sonucu" meydana gelmiştir. Bu örüşü savunanlar patlamanın gaz kaça; aynaklandığını «leri sürüyorlar. Ancak Tasarruf yetkilileri olaydan sonra yaptıkları açıklamada binada gaz tesisatının bulunmadığı- 


mek (o Koniederasyonu), CFDT (Fransa Demokratik Emekçiler Konfederasyonu) ve FO (İşçi Gücü) Sendikalarının ortaklaşa düzenlediği eylemlerde, işçiler sendika yönetimlerinin yanısıra kendileri de grev komiteleri kurarak eylemlerini yönetiyorlar, Bunun yanında çevre halkının kurduğu “Destekleme Komiteleri" işçilerin somut taleplerini daha geniş kesimlere yayıyor ve maddi yardım sağlıvorlar Demir-çelik ışçileri geçtiğimiz hafta Paris'e kadar bir yürüyüş düzenlemek istediler, Ancak hükümet yetkilileri bu gösteriye izin vermedi. 


Kraliçe Hizabeth Bahreyn'de 
BAHREYN (AA) 


Orta Doğu ülkelerine bir gezi yapmakta olan 


işçinin 


İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Bahreyn'e gitti. 
Kraliyet yatı Britannia 


ile Bahreyn limanına gelen Kraliçe'yi karşılamak için binlerce kişi sokaklara döküldü. Kraliçe Elizabeth'i Bahreyn Emiri Sabin Sulman El Hanefi karşıladı. 

Kraliçe ve Prens 
Philip Cumartesi günü de hava yoluyla Suudi Arabistan'a gidecekler. 


ğından 


çekiç 


Gülay Kurnaz 


DİSK ve Kamboçya 


DİSK, kuruluşunun 12. inci yıldönümünde, Genel Başkanı Baştürk'ün ağzından Kamboçya'daki Vietnam işgalini savundu. 

Baştürk, gecede yaptığı konuşmada Kamboçya'daki Sovyet güdümlü işgali "İşçi sınıfı ve emekçilerden yana güçlerin yeni mevziler kazanması" olarak niteledi. 

##* 

Kamboçya halkı, Amerikan emperyalizmine karşı yıllarca süren savaştan sonra, bugün de, ülkesinin toprağını çiğneyen Vietnam askerlerine karşı bağımsızlığı için savaşıyor. İşgal ordusunun stratejik komuta mevkilerinde yüksek düzeydeki Sovyet askeri uzmanları. Tüfekler Vietnamlı, mermiler Rus. 

Bütün dünya bu olayı ibretle izliyor. TASS Ajansı vargüçüyle yalan haberler yaymaya çalışadursun, daha işgalin birinci haftasında, Brejnev etrafını bomboş buluyor. Bütün Üçüncü Dünya, Batı Avrupa, Amerika sosyal-emperyalizmin bu son saldırısını kınıyor. Brejnev'in arkasında ise sadece Romanya dışındaki Varşova Paktı ülkeleri ve Küba kalıyor. 

Dünyada böyle bir saflaşma olurken, üç-beş uşak dışında dünya Kamboçya'nın işgalini kınarken, DİSK Genel Başkanı DİSK'i dünya işçilerinin, tüm dünya ülkelerinin ve halklarının bağımsızlık ve demokrasi cephesinden koparıp o üç-beş uşağın yanına oturtmaya kalkıyor. 
Kalkıp bize TASS'ın yorumlarını okuyor. 

kkk 

Gözümüzün önüne aynı Baştürk'ün bir yıl önce aynı gün aynı salonda yaptığı konuşma geliyor. 

Baştürk, bundan bir yıl önce, DİSK'in kuruluşunun 11. yıldönümünde, salonun bir köşesinden "Yaşasın Rusya" diye bağıranlara kızmış ve yazılı metnin dışına çıkarak "Yaşasın Türkiye"' diye bitirmişti konuşmasını. 

Peki şimdi ne oldu? 

Baştürk, "Yaşasın Türkiye" sloganından vaz mı geçti? 

Vazgeçmediyse Vietnam işgalini nasıl savundu? 

Bugün, hem Yaşasın Türkiye deyip hem Yaşasın Vietnam işgali demek mümkün değildir. Kamboçya'nın bağımsızlığına karşı tutum, Türkiye'nin bağımsızlığına karşı tutuma sıkı sıkıya bağlıdır. Öyle bağlıdır ki, eğer, Yaşasın Türkiye diyorsanız, Yaşasın Vietnam işgali diyemezsiniz. Türkiye ve Kamboçya halklarının yanında olanlar bu halkların özgürlüğü- ne kasteden düşmanın karşısındadır. 

Toplantının açılışında "Ulusal kurtuluş mücadeleşinin şehitleri ve bu mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu" yapıyorsanız, Kamboçya'da ulusal bağımsızlığı için şehit düşen halka saygısızlık yapamazsınız. Dünyadaki ilk ulusal kurtuluş savaşını veren bir ülkenin temsilcilerinin yeri Sovyet işgalcilerinin değil, işgale karşı dövüşen Kamboç halkının yanıdır. 

Eğer, örgütünüzün kuruluş bildirgesine hâlâ sahip çıkıyorsanız, hâlâ, "bizi mahvetmek is- 


teyen emperyalizme karşı.... savaşmaya andiçmiş"  sendikacılarsanız, bugün ülkemizin bağımsızlığına kasteden emperyalistin, Sovyet 


sosyal-emperyalizminin saldırganlığına alkış tutamazsınız. 

Yaşasın Türkiye demeye devam edecekseniz, kahrolsun Sovyet işgali demek zorundasınız. 
İkisinin ortasında kalamazsınız. 


izmir Türk Ticaret Bankası veznedarı, düşünceleri nedeniyle işten atıldı 


© Veznedarın çıkış nedeni ile ilgili hiç bir açıklama yapılmadı 


İZMİR(ÖZEL) 


İzmir'de Türk Ticaret Bankasında çalışan Süleyman Çıtak adlı bir veznedar, siyasi görüşlerinden ötürü işten atıldı. 


nu sormuş ve hakkında bir ihbar mektubu olduğunu söylemişti. Birkaç gün sonra da Süleyman Çıtak adlı veznedarın çıkışı verildi, fakat çıkarı!- ma nedeniyle ilgili hiç bir açıklama yapılmadı. 
Süleyman Çıtak, siyasi 


29 Ocak günü çıkışı 
verilen veznedara, işyerine gelen Ömer Kurban- görüşlerinden dolayı işoğlu adh bir müfettiş, ten çıkartıldığını söylühangi gazeteyi okuduğu- yor 


Hür-iş adlı yeni bir konfederasyon kuruldu 


© Konfederasyon Genel Başkanlığına Fahri Sarısaltıkoğlu getirildi 


İSTANBUL (AA) rek Hüriş Konfederas- 

Türkiye Hür İşçi Sen- yonunu oluşturduklarını dikaları Konfederasyonu söyledi. 

(Hür-İş) adında yeni bir Merkezi (o İstanbul'da 


bulunan Hür-İş'in „enel başkanlığına (o Maarif-İş Sendikası Genel Başkanı Fahri Sarısaltıkoğlu, yönetim kurulu üyeliklerine ise Mustafa Pastırma, A. 
Erdoğan Mengü, İ.Fikri Taşköprü ile İhsan Aslan- türk getirildiler. 


Konfederasyon kuruldu. 

Hür-İş Genel Başkanı Fahri Sarısaltıkoğlu basına yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Maarif-İş, Türkiye Emlak-İş, Türkiye Hizmet-İş, Türkiye Teknik-İş ve Andok-İş sendikalarının birleşe- 


Gaziantep Tekel işçileri şube seçiminin 


yapılması için Denizcier”e felgraf çekiyorlar 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

Tek Gıda-İş Sendikası Gaziantep 1. Nolu Şubesinin seçimlerinin Genel Başkan İbrahim Denizder'in verdiği söze rağmen yapılmaması üzerine Tekel Fabrikası işçileri 


Sendika Genel Başkanı İbrahim Denizcier'e telgraflar çekerek kongrenin bir an önce yapılmasını talep etmeye başladılar Denizcier'e telgraf çeken işçilerin sayısının 150'yi bulduğu bildiriliyor. 


ANKARA (ANKA) 
Parlamentoya, 1974 
yılından bu yana geçen altı yıllık süre içinde su- 


Adı ve Soyadı 
Baba Adı 


Pozisyonu 
İş 


Adresi 


@ eoon 


YENİ GES 


Yeni Ges-İş Sendikası üye fişleri, Altında Yeni Ges-İş DİSK üyesidir yazıyor. 


nulan çalışma yaşamı ve 
işçi sorunları ile ilgili 46 
yasa tasarısı ve önerisinr mı den, sadece altısının ya- 


Doğum Yeri ve Yıli : 


Türkiye Gaz, Enerji, ve Su İşçileri (YENİ GES-İŞ) Sendikasının Ana Tüzüğünü okudum. Bütün koşullarını kabul ve taahhüt eder, üyeliğe kobulümü dilerim, 


vE Parsee AN GÜN VO sarrususese kararla üyeli» kobul edilmiştir. 


işçi-sendika Çalışanlarla ilgili yasalar Parlamentoda takılıp kalıyor 


6 yılda 
46 tasarıdan 
ancak 6'sı yasalaştı 


e Meclise sevkedilen ancak yasalaşmayan tasarıların büyük çoğunluğunun Türk-İş tarafından hazırlandığı öğrenildi 


Meclis 


TÜRKİYE 


GAZ, ENERJİ ve SU İŞÇİLERİ SENDİKASI 


ÜYE GiRİŞ FORMU 


Üyelik karar No. : .. 


Üyelik kayıt No. : ... 


sayılı Üyenin 
Adı, Soyadı ve İmzası 


Sekreter 


, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesidir. 


Sahte TKP taraftarları bu maske ile güç toplamaya çalışıyor. 


DİSK 3. Bölge Başkanı 


SAİM AKBULUT YENİ GES-İŞ'İ 


MAHKEMEYE VERİYOR 


© Sahte TKP'nin güdümündeki Yeni Ges-iş Sendikası üye kayıt fişlerine DİSK'e bağlı olduğunu yazarak sahtekarlık yapıyor 

© DİSK 3. Bölge Başkanı, enerji işçilerini daha önce de bu sendikaya karşı uyarmıştı 


İZMİR (ÖZEL) 

DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut DİSK adına sahte üye fişi dağıtan Yeni Ges-İş'i mahkemeye vereceğini bildirdi. 

Enerji işkolunda 
DİSK'e bağlı sendikanın Tek Ges-İş Sendikası olmasına rağmen, Yeni Ges-İş Sendikası bu işkolunda DİSK'in adını kullanarak özellikle İzmir Bölgesinde faaliyet göstermeye çalışıyor. 
Sendika üye fişinin üzerine DİSK üyesidir şeklinde yalan haberler yazıyor. 

YENİ GES-İŞ 
KİMİN GÜDÜMÜNDE? 


Yeni Ges-İş Sendikası eski Ges-İş Sendikasının bazı yöneticileri tarafından kurulmuş bir sendika. Bu süreç içinde sahte TKP'liler Yeni Ges-İş'in önemli noktalarına kendi adamlarını sızdırmışlar ve halen sendika bu çevre tarafından (oyönlendiriliyor. Yeni Gesİş yönetimindeki bazı eski CHP' 


MALAZLAR'DA 


SÖZLEŞME İMZALANDI 


© Ücret zammı 
176-120, ikramiye 5 maaş 


İSTANBUL (ÖZEL) Kaynarca'daki Malazlar Kibrit Fabrikasında Petrol-İş ile işveren arasında toplusözleşme imzalandı ve 6,5 aydır sürmekte olan grev sona erdi. 

Malazlar Kibrit Fabrikasında imzalanan toplusözleşme ile işçilerin günlük üçretlerine birinci yıl 176 lira, ikinci yıl 120 liralık zam sağlandı. Sözleşme ile yıllık 


ikramiye sayısı 5'e çrkarıldı. Dört bin lira izin yardımı yapılması 


ve kıdem tazminatlarının 
45 güne çıkarılması şartı 
getirildi. 

Öte yandan Petrol-İş Sendikasının İstanbul İlsan Fabrikasında 14.9. 
1978, Alibeyköy'deki Semak Boya Fabrikasında ise 2.1.1979 tarihinde başlattığı grev uygulamaları sürüyor. 


sallaştığı belirlendi. Geri kalan tasarıların bir kısgündeminde bir kısmı da komisyon- 


liler ise onlarla işbirliği içinde davranıyorlar 

Yeni Ges-İş'in Ankara'da da DSİ işçilerini e- 


ayrılmaya zorladığı biliniyor. 

DİSK 3. Bölge Başkanı bir süre önce de iş- 


konomik baskı bağlı oldukları Tes-İş'ten 


yolu ile uyarmıştı. 


m 


Devrimci Maden - İş'in kuruluş günlerinde Maden - İş'ten istifa eden ERDEMİR işçileri... 


Devrimci Maden-İş Sendikası 1. kuruluş yıldönümünü kutladı 


EREĞLİ (ÖZEL) 

Genel Merkezi Ereğli'de bulunan Devrimci maden -İş Sendikasının 1. kuruluş yıldönümü dün kutlandı. 

Devrimci Maden .İş Sendikası geçtiğimiz yıl MESS grevi sonunda Maden - İş Ereğli 9. 
Bölge Başkanı Şükrü Özbayrak ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. Erdemir işçilerinin grup sözleşmesini kabul etmeyerek greve çıkması üzerine Maden - İş Genel Merkezi Bölge Başkanı Şükrü özbayrak'ı görevden almış, ancak Erdemir işçileri bu tasfiye çabasına karşı çıkarak, yeni bir sendika kurma yoluna gitmişlerdi. 

Maden - İş Genel Merkezindeki sahte TKP' li yöneticilere karşı mücadele içinde kurulan Devrimci Maden - İş kısa sürede büyük mücadeleler verdi. İstanbul işçilerinin atar damarı olan Demir Döküm fabrikası işçileri de 1978' in sonbahar aylarında Maden-İşe karşı bayrak açarak Devrimci Maden - İş'in Silahtar şubesini kurdular ve bu sondikada örgütlendiler. 


Devrimci Maden -İş Sendikası halen Erde-, 


mi'de yetki alma aşaması içindedir. Sahte TKP taraftarları bütün güçleriyle ve CHP içindeki bazıdestekcileri ile Devrimci Maden - İş'in Erdemir'de yetki almasını önlemeye çalışıyorlar. 


çileri bu sendikaya karşı 


larda hâlâ bekliyor. 

Son 6 yılda parlamentoya sunulan tasarı ve tekliflerden yasalaşanlar şunlardır: 

1— Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kuruluşu ile ilgili yasa. 2— 
1475 ve 854 Sayılı yasalarda kıdem tazminatıyla ilgili değişiklik. 3— İşçi emeklileri ile ilgili yasa- da değişiklik 4— Borçlanma ile ilgili yasa teklifi. 5— 1111 sayılı askerlik yasası ile ilgili değişiklik. 6— 5682 sayılı pasaport yasasında yapılan değişiklik. 

Öte yandan belirtilen süre içinde Parlamentoya sevkedilen ve birçogunun Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş tarafından hazırlandığı belirlenen ve sonuç alınamayan yasa teklifleri şunlardır: 

163 sayılı Dernekler 
Yasasının 75'inci maddesinde değişiklik, 1319 sayıh Emlak Alım Vergisi Kanun tadili, 193 sayılı Gelir Vergisi yasa tadili, 
4837 sayılı İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Kanunu, 
1497 sayılı Çay-Kur 
Yasası, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, Memurların ikramiyeleri ile ilgili yasa, İş Mahkemeleri Kanunu 1163 sayılı Kooperatifler Yasası, Kooperatif Bankası Yasası, 
4792 sayılı SSK Kuruluş 
Kanunu, Çalışma Bakanlığı kuruluş yasası, 174 
sayılı yasanın tadili, askeri işyerleri ve TCDD işçilerinin emekliliklerine ilişkin teklif, 440 sayılı yönetime katılma ile ilgili yasa tadili, Sermaye Pi- 


yasası Kanunu Teknik ve Mesleki Eğitim yasasi, oOİşçi:memur ay- 


rımına ilişkin yasa, Tarım ve Orman İş Kanunu, 
TC Sosyal Konutlar kurulması hakkındaki yasa, kiraların düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi, Vergi Reformu Yasası, 1318 
sayılı finansman kanunu tadili, işçilerin çalıştıkları yere ortak olmasına ilişkin teklif,, işkolları yönetmeliği, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev-Lokavt Kanunu degişikliği, 274 sayılı Sendikalar Yasası, Gümrük Kanunu, Hava-İş Kanunu ile Çırak Kalfa ve Ustalık Kanununda değişiklik önerisi. 
Moskova'nın denetimindeki 
DSF'ye katılma 


kararı alan 


Bank-Sen 4. Genel Kurulunda Metin Denizmen yeniden 
Genel Başkanlığa getirildi 

İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK üyeliği askıda bulunan Bank-Sen'in, 4. 
Merkez Genel Kurulu tamamlanarak, Genel Baş- 


kanlığa yeniden Metin Denizmen getirildi. 


Bank-Sen'in yeni Yürütme Kurulu ise Metin Denizmen'in başkanlığında Genel Sekreter Yücel ubukçu, Turhan 
Ata, İlhan Geçit, Akat Sağuner, Enver Türkoğlu ve Recep Ordusever' den oluştu. 


Bu arada Bank-Sen 
Genel Kurulunun üçüncü günü birer konuşma yapan Sovyetler Birliği heyetinden Makayev ve Kutsenov "Türkiye ve Sovyetler Birliği'nin Helsinki Anlaşması doğrultusunda (o sorumluluklar yüklendiklerini" ileri sürdüler. 


Maraş katliamına zemin hazırladığı için 


13 ETKO davası birleştirilerek Adana 
Sıkıyönetim Mahkemesine gönderildi 


ANKARA (ÖZEL) manmaraş katliamına ze- ETKO (Esir Türkleri Ankara Sıkıyönetim min hazırlayan olaylar Kurtarma Ordusu) adı al-Mahkemesinde görülmek- olduğu gerekçesiyle tında Kahramanmaraş te olan 13 ETKO davası Adana Sıkıyönetim bölgesinde faaliyet gösbirleştirilerek Kahra- Mahkemesine gönderildi termekte olan gizli ör- 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi 

MHP Gültepe Lokalinde işkence yapıldığını saptayarak 1 kişiye işkence 

yapan 2 MHP liyi mahkum etti, Mahkum olan sanıklardan birinin Almanya'da olduğu belirlendi. 


Levent Lisesi öğrencisi Abbas Sarıkaya'yı 8.5.1976 tarihinde kaçırarak MHP Şişli İlçesi Gültepe Lokali- ne götüren ve burada 4 saat zincir ve demir .çubuklarla işkence yapan Ílhan Şener ve Mehmet Ali Mugil dün İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yargılandıta.. 

Yargılama sonucu suçları sabit görülen iki sanık 3 yıl ağır hapis ve 25 
er lira para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan 
| Mehmet Ali Mugil'in Almanya'da ol- 


Sıkıyönetim Mahkemesi MHP lokalinde işkence yapan komandoları mahkum etti © Mankum olan iki MHP'liden 


birinin Almanya” da olduğu saptandı 


ması yüzünden hakkındaki karar gıyanında verildi. 


Kaynarca Shell benzin istasyonu yakınlarında alıcı kılığındaki polis memuruna Almanya'da imal edilmiş 
Geco marka 9 bin adet mermiyi 100 
bin lira karşılığında satarken yakalanan Hüseyin Baran ve aracılık yaptıp iddia edilen Mustafa Özdemir, dün stanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince yargılandı. Mahkeme sanıkların suçunu sabit görerek her iki sanığı da 18'er ay hapis ve 750'şer lira para cezasına çarptırdı. 


Türkeş:”iran”da Kürtlerinve Azerilerin soykırımını önlemek için hükümet süratle tedbir almalı” 


ANKARA (AA) 
İran'daki son gelişme 


malıdır" dedi 
Tebriz'de 700 kişinin 


` demokrasidenuzaklaştıracak, 


"İranı koparıp 


ler konusunda dün Ana- öldürüldüğünü söyleyen mezhep ayrılıklarını düşdolu Ajansına bir demeç Türkeş, “bu öldürü- manlık ve kardeş kavgası veren MHP Genel Başka- lenlerin Azeri kardeşleri: haline sokacak ve sonuç ni Alpaslan Türkeş, miz olduğu aşikardır. olarak bu ülkeyi bağım- 
“özellikle (o milletimizin Cumhuriyet hükümeti ge- sız devlet durumundan çok sıkı bağlarla ilgili lişmeleri yakından çıkararak uydu haline bulunduğu Azerilere ve izlemeli ve kardeş İran'ın sokacak gelişmeler oldu-Kürtlere karşı soykırımı yen. iktidar mensupları gunu" söyledi. 

mahiyetinde o kışkırtılan katında gerekli yardım ve Türkeş, hükumetin olayları önlemek için uyarmaları süratle yap- İran'daki yeni hükümetle hükümet gerekli detbirle- malıdır" dedi. Türkeş daha sıkı ilişki kurmasını 


İran'daki 


ri düşünmeli ve süratle al- 


Mataracı, kuyrukların uzunluğu 


konusunda mı bilgi aldı? 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul'da, Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunan G'imrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Tekel Genel Müdürlüğünde, Tekel İstanbul Başmüdürü İzzettin Sallı ve Tekel Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Uçkan'dan İstanbul'daki sigara dağıtımına ilişkin bilgi aldı. 
Tuncay Mataracı, görüşmelerini sürdürürken, İstanbul'daki sigara kuyrukları da uzamaya devam edi- 


son olayların 


Mataracı'nın yaptığı İncelemeler sigara kuyruklarının uzamasını önleyemiyor. 


da istedi. 


o CEET 


7 İM nmn 


1 eT i 


(Foto: AYDINLIK) 


yordu. Geçtiğimiz günlerde de İstanbulluların sigara ihtiyacı karsı lanmadı ve karaborsada sigara satışı arttı. İstanbullular, özellikle Samsun sigarasını, karaborsada en az 25 liradan satın almaya mecbur kaldılar. 

Öte yandan, Manisa AP Milletvekili Halil Yurtseven ve on bir arkadaşı, Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge verdi ve Mataracı hakkında gensoru açılmasını istedi. 


Devlet Bakanı Enver Akova, İstanbul'un 3. Tıp Fakültesi olan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında. (Foto: AYDINLIK) 


istanbul'da üçüncü Tıp Fakültesi kuruldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul'un 3'üncü tıp fakültesi olan Marmara Üniversites Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulduğu, dün Devlet Başkanı Şerafettin Akova tarafından açıklandı. 

Vakıf Gureba Hastanesinde basın toplantısı düzenleyen Devlet Bakanı Akova Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi arasında sürdürülen çalışmaların sonuçlandığını ve yeni fakültenin öğrenime Mart ayında başlayacağını kaydetti. 


KANSER TEDAVİSİ BAŞLI BAŞINA BİR ÜNİTE 

Bu arada Vakıf Gureba Hastanesi başhekimi yaptığı açıklamada hastanedeki kanser tedavisi tesislerinin en yeni cihazlarla eksiksiz bir duruma getirildiğini belirtti ve bir yılda bir milyon iki yüzbin kişinin kanser tedavi, tara- ma, teşhis hizmetini yapabilecek güçteyiz"'dedi. 

Başhekim hastanede parası olmayan hastaların bedava tedavi edildiğini de açıklamalarına ekledi. 


gütün üyeleri hakkında patlayıcı madde bulundurma, patlayıcı madde atma, adam öldürmeye tam teşebbüs gibi nedenlerle 13 dava açılmıştı. 

MHP Milletvekili Yusuf Özbaş'ın oğlu Ed'p Özbaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkları tutuklayan Hakim Kazım Eremus'un tokatlanması ve ETKO davalarına bakan hakimlere çeşitli tehditler yöneltilmesi üzerine devalar yargılama heyetinin can güvenliğini kuruma amacıyla Ankara Altındağ 6. Ağır Ceza Mahkemesine ( gönderilmişti. 

13 davadan sadece birinin ETKO Davası olması ve diğerlerinin Maraş' taki çeşitli şiddet olayla- 


nyla ilgili bulunmasına rağmen kamuoyunda hepsine birden ETKO 


adı verilen bu davalar sıkıyönetimin ilanı üzerine 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ( gönderilmişti. 


Bundan bir süre önce MHP Kahramanmaraş Milletvekili Yusuf Özbaş Adalet Bakanına bir soru yönelterek ETKO adlı bir dava bulunup bulunmadığını ve oğlu Edip Özbaş'ın bu davanın sanıklarından olup olmadığını sormuştu. 

Dün yapılan duruşma- da Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 13 davanın dosyalarının — birleştirilmesini ve Kahramanmaraş katliamına zemin hazırlayan olaylar olması nedeniyle Adana, Maraş, Urfa, Gaziantep bölgesi Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. 


Halit Narin: 
“Anarşi, ülkenin ve demokrasinin geleceğini karanlığa iten bir noktaya geldi” 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin, dün düzenlediği basın toplantısında, özgürlükçü, parlamenter, demotratik rejim içinde vatahdaşın anayasa güvencesi altında olan yaşama:hakkını ortadan kaldıran anarşik olayların, artık ülkenin ve demokrasinin geleceğini karanlığa iten bir noktaya geldiğini söyledi. 

Halit Narin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, parlamentonun, hükümetin, muhalefetin ve Milli Güvenlik Kurulu'nun Türkiye'deki anarşik olayların kaynaklarını kurutacak önlemleri hâlâ almamış bulunmalarının anlaşılan bir tutum olmadığını belirtti. 


EKONOMİK 
SORUNLAR 


Türkiye'nin ekonomik sorunlarına da değinen Narin, döviz darboğazını aşmanın en doğru yolu- nun ihracatı arttırmak olduğunu savundu. Narin hükümetin bütün imkanları ihracata yöneltmek yerine borç para bulmak için yabancı ülkelere ve milletlerarası kuruluşlara müracaat etmek gibi yanlış bir uygulama içinde olduğunu da öne sürdü. 

Özel girişim işletmelerinin ve madenlerin deyletleştirilmesini de eleştiren Halit Narin, bu uygulamalar sürdüğü müddetçe yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinin hayal olacağını savundu., 

Halit Narin 1978 ylnda Türkiye'de görülen ekonomik durgunluğun ve yüzde 70 oranındaki enflasyonun o nedeninin ekonominin siyasal kurallarla yönetilmek istenmesi olduğunu ileri sürdü 

Halit Narin basın toplantısında, toplumsal anlaşmanın da olumsuz gidişe, katkıda bulunduğu görüşünü savundu. 


CHP Milletvekili 
Usumi kalp krizi geçirdi 


ANKARA (OZEL) 
CHP Balıkesir Milletsekili Sadullah Usumi Perşembe akşamı bir kalp ve mide spazmi geçirdi. Usumi Gülhane Askeri Tıp Akademisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Usumi'nin Bütçe oylamasına katılıp katılamayacağı henüz açıklanmadı. 


17 Şubat 1979 


Rusya'nın silahlandırdığı ve milyonlarca lira akıtılarak beslediği Falabaniciler. lalabani, 
1978 Mayısında Tüskiye'de kargaşalık çıkardı. Şimdi İran'ın Kürdistan bölgesinde çatışma 
çıkarma peşinde koşuyor. Talabani'ye bağlı kuvvetler Suriye'de üsleniyor ve Rus uzmanlar tarafından eğitiliyor. 


©'TKP'nin Sesi Radyosu, "Kürt yurtseverleri” adını verdiği revizyonist grupları birleşmeye çağırdı 


© İ.Bilen' in partisi, Talabani’ ye karşı ve MİT ajanı olmakla suçluyor. 
© Radyo yorumunda, bir süre öncesi 


koyan güçleri CİA 


ne kadar işbirliği 


yaptığı “Özgürlük Yolu” grubuna da saldırıyor 


SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİ ENERJİ 


DARBOĞAZINA 


KONYA (THA) 

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulu alüminyum tesislerinin enerji darboğazına girdiği öğrenildi. 

Alınan bilgilere göre, tesislerin 
enerji ihtiyacını karşılamak için 8 
gaz türbini oluşturulmuştu. Bu tür binlerden üçünün yedek parça yokluğundan devreden çıktığı öğrenildi Bölgede devam eden motorin sıkıntısı nedeniyle de 16 bin ton stoklama kapasitesine sahip türbinlerde yakıt miktarı 400 tona düştü. 

Türbinlerden her birinin ise saatte 6 ton yakıt kullandığı saptandı. 
Türbinlerdeki yakıt stokunun yeter oranda olmaması nedeniyle kesinti- minyum siz enerji ihtiyacı duyan tesisler ise yüzde için ulusal elektrik şebekesinden Alümi 


liz ünite enerji k lunmadığ araçların 


Öte y yum yum pıldı. 


hid 


enerji sağlanıyor. nın ilaç Yetkililer ulusal elektrik siste- miktarda minde meydana gelebilecek arıza- dökme 


lar üzerine devreye girecek türbin- 


lerin mevcut stokla ancak 13 saat hidratın 
çalışabileceğini açıkladılar. Ayrı- dan 6500 
ca, alümina fabrikasıyla, elektro- 8000 lir 


tesislerinde 


sinin 30 dakikadan fazla esintisine tahammülü bu- 


ı, böyle bir durumda tüm kullanılmaz hale gelece- 


gi de belirtildi 


ALÜMİNA VE HİDRATA 


ZAM YAPILDI 


andan, Seydişehir alüminüretilen alüminrat ve alüminaya zam ya- 


Alınan bilgilere göre, alüminaya yapılan zam oranı yüzde 30'u, alü- 


hidrata yapılan zam oranı 50'yi buldu. 

nyum hidratın ve alümina- ve kimya sanayiinde bol kullanıldığı, torbalı ya da olarak satıldığı öğrenildi. 


Verilen bilgiye göre, alüminyum 


tonu yeni zamla 4500 lira- 
) liraya, alüminanın tonu da adan 10.500 liraya çıktı. 


Komandolar Essen Üniversitesinde bildiri dağıttı ALMANYA'YA İLTİCA EDEN 


KOMANDOLAR, SALDI 


RILARINA 


DEVAM EDİYOR 


© Bildiri dağıtan komandoların başını, adam öldürmek 


suçundan aranan Süleyman Yetkin 


BAHA TARGÜN FRANKFURT'TAN bildiriyor 


Almanya'da devam ediyor 


Batı Almanya'nın çe 


Türkiye'de çeşitli sal şitli kentlerinde legal ve dırı ve cinayet gibi suç- illegal bir şekilde örgütlar yüzünden aranan ve lenen komandolar, Tür- 


Batı Almanya'ya iltica kiye'den gelen takviye ile hakkı elde eden MHP'li baskı ve terör eylemleriler terörlerine şimdi de ni son zamanlarda yo 


Ver wind die "GRAUEN VOLE"? 
\ -Die Grauen oire bilden die griüle Jugendorgani aa- 


tion der Weit, 


RA 


mit siner 


“GRAYEN WOLF“ an N 
IMR HUNDE, DAMIT INA S EUER PAESSEN VERDIENTI! 


'Ç | dert Mitgtieder von u genlkönmüninten) getäter (Senet) worden 


Wir serden Fuch 


Essen Üniversitesinde 9 Şubat 1979 günü dağıtılan ve M-K BOZKURT imzasını taşıyan bildiri de "Bozkurtlar" adlı gençlik örgütünün 1-5 milyon üyesi ile dünyanm en 


büyük gençlik örgütü olduğu iddia ediliyor. Halbuki Al- 


manya'da bu adla kurulu bir dernek yok. 


çekiyor gunlaştırdılar 
Essen Oo Üniversitesin 


de 9 Şubat 1979 Cuma günü dağıtılan bildiri, M. 
K.Bozkurt imzasını taşıyordu ve Almanca "Bozkurtlar" Oo yazılıydı Ancak, Almanya'da bu adla kurulu bir dernek yok. Bildiride "Bozkurt un Amacı" tanıtıldıktan sonra, "Bozkurtlar"! adlı gençlik örgütünün bir buçuk milyon üyesi ile dünyanın en büyük gençlik örgütü olduğu iddia ediliyor 


Essen Oo Üniversitesinde bildiri dağıtanların başını, Türkiye'de adam öldürmek suçundan aranan Süleyman Yetkin adlı komando çekiyor. Diğerleri ise, Ahmet Aslan, Muzaffer Atalay ve Şükrü Yetkin adlı öğrenciler. 


Bu kişiler sözlü propagandalarında da KahrTamanmaraş katliamı- nın MHP tarafından örgütlenip gerçekleştirildiğini açıkça anlatıyor ve yüzlerce yurttaşımızın öldürülmesini memnunlukla karşılıyorlar. 


Komandoların gerek bildirileri, gerekse şirin göstermeye çalıştıkları cinayetleri, Alman ve yabancı öğrenciler tarafından nefretle karşılanıyor. 


Federal Almanya-Türkiye savunma görüşmeleri sona erdi 


açıklandı. 
İki ülke Savunma Bakanlıkları yetkilileri, 13- 


ANKARA (AA) 


Türk ve Federal Al- 


manya Savunma Bakan- 14 Şubat tarihlerinde lıkları yetkilileri arasında Ankara'da görüşmeler Ankara'da yapılan görüş” (o yapmışlardı. 


melerde bir kısım araç ve gerecin Federal Almanya 


Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İliş- 


silahlı kuvvetleri kadro- kiler Şubesi'nden yapısundan, Türk Silahlı Kuv- olan açıklamada, Türk ve vetlerine verilmesi ko- Federal Almanya Yetki- 


nusunun da ele alındığı ileri arasında görüşülen 


konular şöyle: Savunma Sanayi konularında işbirliği, her iki ülke silahlı kuvvetlerinin gereksinmelerinin karşılıklı tedariki, C - 160 Transal ulaştırma uçaklarına lojistik destek sağlanması, bir kısım araç ve gerecin Federal Alaman Silahlı kuvvetler kadrosundan Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesi. 


TKP, Talabani'nin 


Doğu'daki bölücül desteklediğini ilan etti 


HABFR MERKEZİ 

Doğu Almanya'dan yayın yapan TKP'nin Sesi radyosu, 14 Şubat günlü yorumunda "Kürt köylülerine yalnız TKP' nin bağımsızlık ve özgürlük vereceğini" iddia etti. Radyo yorumunda “Kürdistan'daki politik çarpışmalarda iki güç karşı karşıya geliyor Bunlardan biri Türkiye'nin ve öteki egemen güçlerin denetimin- 


deki Kürdistan Demok ratik Partisi, öteki Türkiye Komünist Partisi 


dir" deniliyor 

“Kürt yurtseverleri anti-komünist engelleri birer birer kırıyor" baş lığı altında yayınlanan yorumda, ayrıca Hakkari yöresindeki çatışmalara da değiniliyor ve Talabanicilerin Şemdin li'de yaptıkları savu nuluyor Hatırlanacağı gibi, Rusya tarafından desteklenen ve Suriye' deki kamplarda :. askeri eğitimden geçirilen Talabaniciler, 1978 baharın da Hakkari köylülerine saldırmışlardı Bunun üzerine yörede şiddetli çatışmalar olmuş ve Talabani kuvvetleri bozguna uğramıştı 

TKP'nin Sesi aynı yo rumda Türkiye İşçi Köylü Partisine de saldırmaktadır 

TKP'nin Sesi radyosu nun yayınladığı yorum aynen şöyledir: "'Kürdistan'daki politik çarpışmalarda iki güç karşı karşıya geliyor. Bunlardan biri Türkiye'nin ve öteki egemen güçlerin denetiminde olan Kürdistan Demokratik Partisi öteki Türkiye Komünist Partisidir. Bu iki gücün 


Dün Siyasi Şubeye giden 


tartışırken. 


(KDP); 


dışındaki bütün gruplar iki kamptan şu veya bu uzaklıkta olmakla ayrılıyorlar. Öyle ise özellikle iki partinin Kürdistan'la ilgili politikaları nedir? 

TALABANİ'NİN 

YIKICILIĞINA 

KÜRT DEVRİMİ 

DENİLİYOR 

"Bu iki parti, iki ayrı çizgiyi yani Kürt burjuva milliyetçiliği ile pro leter oenternasyonalizmi çizgilerini temsil ediyor KDP yönetimi Kürt burjuva milliyetçiliğinin sözcülüğünü yapıyor. Türkiye dışında kurulan bölgedeki ayrı devletler deki Kürtleri burjuvazi nin bayrağı altında bir leştirme görüşüyle hare ket eden KDP şefleri çoktan Kürt köylüsünün çıkarlarına ihanet etmek tedirler. Irak Kürt devri mi hareketine karşı Bar zanici bir grup bölgede emperyalizmin, anti-sov yetizmin aracı oldu. Baş lca saldırıyı Komünist Partisine’ ve onun yandaş larına yoneltti. Bu parti aynı zamanda emperyalizmin bölgedeki ülkelere yönelen provokasyonunun da aracı oldu. Şah rejimi Barzani ve adamlarını Arap Kurtuluş hareketi ne karşı kışkırttı. Türki ye üzerinde emperyalist provokasyonda yine baş rolü oynayan, bu Barza nici parti oldu. Toprak larımızın üzerinde CIA, SAVAK ve MİT ajanları bu partinin silahlı gruplarına . dayanarak azgın bir terör ve kışkırtma hareketi örgütledi 

“Bu parti, aşiret bey lerinin, toprak ağalarının Kürt köylüsü üzerinde bu gün süren baskı ve ezgi- 


lalabani'nin baş yarduncısı Ali Askeri (ortada). Askeri, geçen yılın Mayıs ayında Türkiye'ye Hakkari sınırından 800 


askerle birlikte girdi 


sini sürdürmekten başka birşey düşünmemektedir. Her biri bir aşiret başı olan Barzani grubu, bugüne kadar baskı ve sömürüden başka birşey vermediyse, gelecekte de pek birşey vermeyecek demektir. Onlar Kürdistan'ın bağımsızlığı üze rinde gürültü kopartıyor, 


Türkiye Kürdistan'ının koparılması için çağrı üzerine çağrı yapıyor 


Ama bu sözüm ona bağımsızlık, ayrılık türkülerinin içyüzü nedir” KÜRT KÖYLÜLERİ 
TKP ÖNDERLİĞİNDE KURTULACAKMIS 


ABD emperyalizmiuşakları, İran şahı nın, Türk gericiliğinin Iş birlikçileri, Kürt köylü süne bağımsızlık, özgür lük veremez. Bağımsızlık sözleri bunların ağzında “Sadece empery karlarına uygun gerici a maçlarına ulaşmak için Kürt halkı üzerinde hege monya kurmak içindir.Bu nedenle Kürt köylüsünün savaşını, Türkiye prole 


nin 


ka H }, 
» Veli Can Oduncu, Ömer Bilgen ve Hüseyin Karlıdağ'ın yakınları polisle 


taryasının savaşından koparmak, Türk-Kürt tüm emekçilerin TKP ön derliğinde tüm ülkeyi emperyalizmin pençe sinden kurtarmak, tekellerin, ağaların egemenliğini yıkmak, barışa, işe, toprağa ve özgürlüğe kavuşmak savaşını kırmak istiyor KDP'nin eski, yeni tüm şefleri şaşkın bir durumda, hedeflerini, halkın ulusal duygularını sömürmek için demagojik belgilerle maskeliyorlar Bunlar, Türkiye Kürdistan'ına bir süredir sız mış ve bölgede egemen güçlerin desteğinde ge riciliğin başlıca merkezi durumuna gelmiştir. İş 


birlikçi burjuvazinin bu partiye karşı hoşgörülü tutumu raslantı değildir 


Hakkari yöresindeki ça tışmalarda, MİT'in Bar zani oyanlılarına sağla dığı olanaklar Kürt köy lülerinin gözünü açıyor Dost düşman belli olu yor 
“Kürdistan 
Partisi 


Demokrat yöneticileri daha 


vi 


Veli Oduncu ve ömer Bilgen'in soruşturması sürüyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Cezaevi firarisi ve cinayet suçundan aranan komando Veli Can Oduncu'nun ve kendisine yataklık 


etmekten, birlikte 


saldırılar 


düzenlemekten ve 


silah temin etmekten yakalanan Ömer Bilgen'le 


Hüseyin öğrenildi. 


Karlıdağ'ın 


soruşturmalarınm sürdüğü 


Veli Can Oduncu'nun annesi dün Siyasi Şube 


İYADE BAHİRİ/ Seyri Alican Durmuş oğlu 1949 doğuml,, Aydınlıkevler Baniyet karakolunda poliu memuru olduğunu söyledi yemini yaptırıldı soruldu: 

Bu gün sent 15 sırularında Karekol emirimiz Muruhlah Özgül beni Şevki Merti ve Halil Yuzıcıyı Dulda sukukdu izinsiz bildiri dagıtanları yekulemekle görevlendirdi tarif odilen 


laysaıyocaım 
Befor ny 
Bargın olduğun 


Müdürlüğüne başvurarak oğlu ile görüşmek istediğini söyledi, Gduncu'nun annesi Lezzet Oduncu ile birlikte Ömer Bilgen'in karısı Ayşe Bilgen Hüseyin Karlıdağ'ın teyzesi de emniyete baş vurarak yakınlarıyla görüşmek istediler. Ancak katil komando Oduncu ve kendisine yataklık edenlerle birlikte saldırılar düzenleyen komandoların soruşturmaları sürdüğünden bu istek reddedildi. 


MUSTAFA SARGIN” I ÖLDÜREN POLİS 


re Littik 


biz henüz havaya » 


kaçıyordu.Mustafa Sarsın yera dü 


çevreli sokak istikenetine kaçmaya başladı; vesıtenın yanıns getirdiğimde yorulı ol 


götürdük, Ben Mus 


an başka bu guruptan ateş edeni pörsedim. dedi başke 


Aiyocepi lmadağını möyledi okundu inzusı ulındı.20.1.1976 


Polis Seyfi Alican'ın Mustafa Sargın'ı ateş ederek öldürdüğü 


nü iliraf eden ifade lulanağı 


«yi göroucčik döner 
« stıldıını söyled 


Akademisi 


madı. 


rine 


Ankara Devlet öğrencisi 
1976 yılının Ocak ayında Aydınlıkevler 
semtinde ağır yaralayarak öl olan polis Seyfi Alican hâlâ görev yapıyor. 
Olaydan sonra verdiği Sargın'a tabancayla ateş ettiğini itiraf eden Seyfi Alican hiç bir ihbarda bulunmadan polis otosundan iner inmez "Evlat Acısına Son" mitingi için bildiri dağıtan topluluğun üzerine ateş etmişti. 
Seyfi Alican tüm bu itiraflarına rağmen hakkında gerekli her hangi bir işlem yapıl- 


SEYFİ ALICAN HALA “GÖREV” YAPIYOR 


İŞTE İFADESİ: 


ANKARA (ÖZEL) 


Mimarlık Mühendislik Mustafa Sargın'ı 


ümüne neden 


ifadede Mustafa 


Ülkü Ocaklılar semtte bildiri dağrtılmasını engellemek için kendi dernekle- i maytap atarak karakola dernekleri- nin saldırıya uğradığımı iddia etmişlerdi. 
Ülkü Ocaklıların bu ihbarı üzerine karakol amiri polisleri bildirì dağıtan gençlerin 


üzerine göndermişti. 
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şimdiden, maocuların Pekin yanlısı Türkiye İşçi Köylü Partisi ile organik bağlar kurmuştur. Perinçek, Türkiye topraklarında emperyalizmin böl yönet politikasının bu aracını destekliyor. Bu partinin yöneticilerinin Türkiye Komünist Partisine, sosyalist ülkelere, Arap Ulusal Kurtuluş Hareketine karşı saldırı yolunda politikasına arka çıkıyor. Maocuların gerici milliyetçi belgileri yle, sosyal-şoven Çizgisiyle Türkiye üzerinde emperyalizmin bölücü amaçlarını güden bu grupla bağ kurması arasında bir çelişki yoktur. Perinçekçi maocular nasıl Türk burjuvazisinin en gerici güçleriyle işbirliği yapıyorlarsa, Kürt burjuvazisinin de en gerici kesimlerine el uzatıyorlar. Gürültüyle, patırtıyla, vata- nın birliği-bütünlüğü çığlığı atan maocu partiyle emperyalizmin güdümünde bölücülük yapan KDP yöneticileri, emperyalizmin bölgedeki çıkarları temelinde anti-komünizm ve anti-sovyetizmin kara bayrağı altında birleşmişlerdir. Her ikisi de, her ne pahasına olursa olsun Türkiye proletaryası ile, işçisiyle Kürdistan köylüsünün birleşmesine, TKP'nin önderliğinde anti-emperyalist savaşımına karşıdır. 
TKP önderliğinde bu birlik ve beraberlik olmadan Kürt köylüsünün kurtulu- şu olanaksızdır. 

"KDP'ye şu yada bu nedenle inanmış Kürt demokratları ergeç bu gerçeği kavrayacak ve hain Barzanicilere, onların yeni tertipçilerine baş kaldıracaklardır. 

"ÖZGÜRLÜK 
YOLU" NA DA SALDIRIYORLAR 

“Kimileri bu gerçeği anlamamakta ayak diriyor. Bunlar 'TKP'yi eleştirme’ adı altında adım adım burjuva milliyetçiliğine yaklaşıyorlar. KDP'nin temel politikasına, emperyalizm ile bağlaşıklık çizgisine göz yumuyor. KDP'nin sözümona sömürgeciliğe karşı savaşında ilerici bazı yanlar gördüğünü açıklıyor. Türk egemen burjuvazisinin yaptığı dolu dizgin talana, TKP' ye düşmanlık ederek karşı konulabilir mi? Emperyalizm ile işbirliği yaparak aynı patronun uşağına karşı konulabilir mi? Şimdi Özgürlük Yolu şefleri bu soruların ağırlığı altında eziliyorlar. 
Onlar, şu ya da bu şekilde bir süre kendileriyle yol (arkadaşlığı edenlerin de haklı eleştirisiyle (o karşılaşıyorlar. 
Maocuların gazetelerinde çığlıklar atarak, kampanalar çalarak duyurdukları bölünmelere gelince: 

“Kürdistan'da şimdi esas olan, egemen değil fakat başlıca eğilim olan, bölünme değil birliktir. 
Sınıf sendikacılığının, ilerici gençlik, kadın ve barış hareketlerinin sıraları güçleniyor. Bölge tarihinde eşi görülmedik eylemler birbirini izliyor. Apocu polis çetelerinin, faşistlerin cinayetleri bu güçlerin savaşını durdu- 


ramıyor. Kürt yurtseverleri komünizm ülkülerine Marksizm-Leni- 


nizmin çekici, esinlendirici öğretilerine şimdi çok daha yüreklice sa- 


rılıyor. Ulusal duygularm osömürülmesi yoluyla, demagojiyle yaratılan anti-komünist engelleri birer birer kırıyorlar. 

"Proletaryanın önder- 


liği olmayan bütün politik hareketler gibi Kürdistan'daki burjuva, küçük-burjuva siyasal hareketler de aralarında boy- dan boya bir çelişki taşıyor. Bu çelişki milliyetçi oportünist yönetimlerin bölücü tutumlarıyla, tabandaki halk güçlerinin birlik istemleri arasındadır. Komünistler bölücü lükle savaşıyor, tabandaki halk güçleriyle birleşiyorlar. TKP'nin şanlı yolunda emperyalizmin kölelik zincirini kırmak, ileri demokratik devrimci yoldan koşmak, tüm ulusal güçlükleri yoketmek, ulusların kendi yazgılarını özgürce belirleyecekleri sosyalizme var- 


mak volunda, Kürt kövlüsünün, halkının yurtse- 


ver evlatları onurlu yerlerini alıyorlar " 


Yüksel Çakmur'un bayrağı 


Doğan Yurdakul 


“Teknik alınaya karşı çıkmak geri kafalılıktır, Bizi eleştiren gazeteler de yabancı teknikleri kullanmaktadırlar. Yabancı teknik kullandıkları için onlar acaba yabancı gazete mi oluyorlar? 
Bulgarların yardımına karşı çıkmak, geri kafalıliktir. Matbazı makinalarını kırmaya giden kafa- 


dır." 


Bu sözleri Türkiye'nin bir bakanı söylüyor. 
Hem de yurtsever gençliğimizin başındaki 


Gençlik ve Spor Bakanı! 


Bulgar “uzmanlar” gelmiş. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için "hazırlık" yaptı- 


rıyorlar. 


Biz bayram yapmasını bilmiyor muyuz? 

Onu da mı emperyalistlerden öğreneceğiz? 

Ulusal bağımsızlık bayramımızı bize bağımsızlık düşmanları yaptırıyor. 

Öğrettikleri hareketlerin adları da çok şirin. 
"Özgürlük" hareketi, "bağımsızlık" hareketi. 

Özgürlük. ve bağımsızlığı, Sovyet sosyal-emperyalizmine uşaklıkta en ileri gitmiş olan Jiv- 


kov'dan öğreniyoruz! 


Uşaklığının derecesi Bulgar halkından bütün dünyaya yayılan fıkralarda dile geliyor: 

“Jivkov'un Brejnev ile direk telefon bağlantısı var. Telefonun Jivkov tarafındaki cihazında sadece kulaklık bulunuyor. Konuşacak mikro- 


fonu yok." 


Ve daha başka fıkralar. 
O Jivkov, şimdi gelmiş Mustafa Kemal'in 


Samsun'a çıkışının 60. 


yılında Türkiye genç- 


liğine “bağımsızlık” ve "özgürlük" hareketleri 


öğretiyor. 


Beden Eğitimi Öğretmenleri direniyor. Bu saçmalığa boyun eğmek istemiyorlar. Biz, öğretmenlerin de, gençlerin de böyle bir hakareti kabul etmeyeceklerinden eminiz. 


Gerekçeye bakın: 


19 Mayıs törenleri bugüne kadar hep sönük 
ve monoton geçiyormuş. Bu yıl canlılık katmak istemişler. Böylece gösteriler daha "görkemli" 


olacakmış! 


Canlılık , ruhla olur. 


Eğer bağımsızlık bayramlarının canlı geçmediğini tespit ediyorsanız, bunun nedenini gençliğimize anti-emperyalist bilinç, bağımsızlık ruhu vermemenizde arayın. Siz de eksik olan şey Mustafa Kemal'in gençliğe emanet ettiği bağım- 


sızlık ruhudur. 


Siz o ruhu canlandıracağınıza ,daha beter köreltmeye, 60 yıl sonra 19 Mayıs'ı, bağımsızlığımızın düşmanlarına teslim etmeye çabalıyorsu- 


nuz. 


Basın da yabancı teknik kullanıyormuş. Bu bir teknoloji transferiymiş! Buna karşı çıkmak 


geri kafalılıkmış! 


Basının yabancı teknolojiye bağımlı olmasını eleştireceğine, onu kendi kabahatini örtmek için kullanıyor. Özürü kabahatinden büyük. 

“Teknoloji transfer ediyorum" diye sahte sosyalizm transfer edince insanın kafasi de, işte böyle tersine dönüyor. İlericilik ile gericilik, sapla saman birbirine karışıyor. 

Bugün yobazlık, "sosyalizm", "ilericilik”, “savaşımcılık” gibi kılıflar altında karşımıza çıkıyor. Sosyalizm boyası sürünmüş yobazlı ğa a!- danmamak gerek. Çünkü bu yobazlık , bağ ımsız- 


lığımıza göz dikmiştir. 


Bizim gençliğimiz, bağımsızlık hare'ketinin de, özgürlük hareketinin de en güzelini, yapar. 


Yapacağını bütün dünyaya birçok kez 


mıştır. 


kanıtla- 


Böyle bir gençliğin başında böyle b ir bakan bulunmasından biz utanıyoruz. 
Yasiz ,siz ne yapıyorsunuz? 


Makine ve İnşaat Mühendisleri Oda — | Kongreleri bugün yapılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB'ye bağlı Makina Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Oda kongreleri bugün yapılıyor. 

İki gün sürecek Makina Mühendisleri Odası kongresine 370 civarıne da delege katılacağı öğrenildi. TKP yanlısı Birlik Dayanışma grubunun CHP'ye işbirliği teklif ettiği, fakat CHP'lilerin bunu kabul etmedikleri öğrenildi. TKP taraftarları- nın CHP'ye önerdikleri ittifak şartları şöyle 

Oda yönetiminde başkan, sekreter ve sayman Birlik Dayanışma olacak, bir üyelik TS yanlılarına, bir üyelik de TİP yanlılarına verilecek İki üye de CHP yanlıla- 


rından olzicak. 

CHP'lilerin bu ittifaka karşı oldukları ve onların siyasetine alet olmayacaklarını belirterek ittifakı reddettikleri öğrenildi 


Halen başında Fevzi Şolt'urı bulunduğu Birlik Da yanışmacılar Makina Mlühendisleri Odası- nın yönetiminde bulunuyorlar. Mühendisler bir yıl boyunca yönetimini hiçbir çalşma yapma» dığını, çalışma raporu yerine’ üç sayfalık bir teksir çukardıklarını söylediler 


İn şaat Mühendisleri Oda kongresi de iki gün 
sürecek, Kongreye 500 
dolayında delegenin katılmıası bekleniyor. 

L] 


Rusya” ya giden TPAO heyeti anlaşma sağlanamadan geri döndü 


ANKARA (ÖZEL) 
Ruslar 1 milyon 200 
bin ton petrol satmak için peşin para ödenmesinde ya da buğdayımızın yüzde 15 ucuza verilmesinde israr ediyor. 
Rusya'dan petrol abmı için Moskova'da temaslarda bulunan TPAO heyeti bu yüzden aniaş- ma sağlanamadan geri döndü. Ruslar 1 milyon 
200 bin ton petrol vere 
bilmek için bu ayın sonuna kadar akreditif açılmasını şart koştular. Peşin döviz ödenmesini gerektiren bu şartın yerine gelirilememesi halinde buğday karşılığında petrol satmak için buğdayımızın fiyatını yüzde 15 
düşürmemizi istediler, Rusya'da 10 günden fazla kalan heyetimizin ısrarlı tulumu karşısında 


bu ğdayımızı 136 dolardam almayı kabul eden Ruslar daha sonra döviz ve petrol sıkıntımızdan va rarlanmak iste yerek buğdayımızın düşük kalite olduğunu öne sürdüler ve fiyatı düşürdüler 

Ecevit'in geçen Hazirain ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında buğday karşılığı petrol alınması konusunda anlaşrnaya varılmıştı. Ahnacak” petrol miktarı ise her yıl 
3 milyon ton olarak belirlenmişti, Ancak TPAO Ineyeti ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya sadece bir milyon 200 bin ton petrol satabileceğini söyledi. 

Bu ağır koşullar karşısında anlaşmayı sonuçlandıramayan TPAO heyeti yurda döndü. 


17 Şubat 1979 


(si 


men: Erol Keskin / Ya ris İncer / Çevre Düze Feyza Zeybek / Oyna 


Terzi: Sevinç Saçbüke 


Şehir Tiyatrosunda. 


“İnsan nasıl insan olmalıdır?” 

"Fuji: Yama' oyunun da geçen bir dize bu. 
Ancak gelişigüzel kullanılmamış. Oyunun vurgulamak istediği temel sorun bu dizeyle dile getiri- 
, liyor. 
Ortak sorumluluğu paylaşmayan, belli bir davranışın sonuçlarını göğüslemekten kaçınan insanları görüyoruz. Oyun görünüşte birbirinden çok farklı ama dogurduğu sonuçlar açısından aynı olan iki olay karşısında insanların tutumunu kıyaslayarak belli bir sonuca ulaşma- ya çalışıyor. 

"Fuji-Yama'nın yazarlarının değindikleri temel nokta toplumsal devrimle, insanların kendi içlerinde (gerçekleşmesi beklenilen devrim arasındaki ilişki... Vardıkları sonuç ise şu; toplumsal düzenin değişmesi insanların da hemen değiştiği anlamına gelmez. İnsanlardaki geri nitelikler varlığını sürdürebilir. 


Doğru teşhis, yanlış tedavi 


Yazarlar önemli bir soruna parmak basıyorlar. Ancak yaklaşımları tartışılmalıdır. 

“azarlar materyalist bir tutum yerine ahlakç) bir açıdan bakıyorlar soyuna. Soyut bir dürüstlük sınlayışını ileri si yorlar ve insanların vicdanlarına” Oo seslenmeyi yeğliyorlar. Oyunun ©- lumlu sayılabilecek kişi si Mehmet, sürekli vic- dan muhasebesi” yapıyor. .Şair olan arkadaşlarının başına gelen olaydan ötürü günah çıkarıyor ve öteki üç arkadaşıni da aynı tutumu almaya çağırıyor. Molayısıyla seyircinin meseleyi tam 


Halil Tu 


Profesyonel 


nın işbirliğiyle Bükreş te, aç karşılandı. 

Tuncer'in Bükreş Güze “Gala Kalinderu" salon unda Türkiye Turzimi "adını taşıy 


nin bir ucundan öbür ucuna 


sel ve turistik değerler, /Anad folklor zenginliklerini ka psıy. 


Kahire'de fotoğraf sergileri 
20 Şubat Salı günü soria ei 


korunacak. 


Aslan Altın, Haldun Ergüvenç, Yalçın Boratap, Tijen Par, Candan Sabuncu, Hale Akınlı, Oya Aydonat, Salih Sarıkaya, Mehmet Gürhan / Işık: Tacettin Kuruç / Ses-etki: Tahsin Işın / 


nar, Sabri Dipçik / Oyun Alanı İşçileri: İsmet Türk, İsmail Varsoy, Mehmet ,Soygan. / Fatih 


turzinn fotoğrafçısı Halil 
3 Şubat ta Romanya lurizm Rakanlığı Bükreş Güzel 
Sanatlar Akademesi vee Türkiye Dışişleri Bakanlığı 


Fatih Şehir Tiyatrosunda 


"~n Fuji-Yama 


Yazanlar: Cengiz Aytmatov, Kaltay Muhammedcanou / Çeviren: |) 


M.Etemı Gözlü / Yönetrdımcı Yönetmen: Tomni: Metin Deniz / Giysi: yanlar: Suphi Tekniker, 


r / Araçgereç: Ali Çı- 


Cenap Nuhrat 


tersinden gârmesine yol açabiliyor. Bu bakımdan oyun sonundgş şu sonuca varmak mümkün oluyor: Önemli olan kişisel dürüstlüktür. İnsan kişi olarak dürüst olduktan sonra hangi düzende yaşarsa yaşasın farketmez. Dolayısıyla sosyalizm, devrim vb.den önce "insan" olmak gerekir. 


“İdeal” insan 


Yine aynı tutum, bütün zamanlar için geçerli tek tip bir “ideal” insan anlayışını getiriyor. “İnsan nasıl insan olmalıdır?" sorusunun altında yatan anlamda budur. 
Oysa soru "İnsan nasıl insan olur?” biçiminde sorulsaydı gerçeğe daha yakın olurdu. Çünkü birinci.soruda oyunun bütünü- ne hakim olan idealist ve ahlakçı düşünce tarzı yansımaktadır. Oysa insarın değişiminin de belli maddi temelleri oldugunu kabul eden materyalist bakış açısı insan iradesinin dışında belirlenen bu temelin nitelikleri üzerine çekerdi dikkatleri. 


Talihsiz bir durum 


Ancak bu noktada yazarların bir talihsizliği ortaya çıkıyor. Onları biraz da umutsuzca idealizme sürükleyen bir gerçek var, Sosyalist olarak gördükleri bir toplumla, "Fuji-Yama''nın kahramanları arasındaki bağdaşmazlığı a- 


çıklayamıyorlar. 
Aslında Rusya'daki bugünkü düzenin “dü- 


rüst” bir eleştirisini de belli ölçülerde görmek mürikün oyunda. Bilim doktorunun, gazetecinin, tarım uzmanının, artistin, sağlık memurunun dü- 


—————————— E A, 


3.Halk Oyunları 
Gençlik Şenliği Ankara'da 


ncer'in 


Bükreş'te açtığı Türkiye Fotoğrafları Sergisi ilgiyle karşılandı 


Tuncer in, 


tığı fotoğraf sergisi ilgiyle 


Akademisinin açılan ve 'Fotoğraflarla an sergisinde 60 fotoğraf 


1 Sanatlar 


yer aldı. (50 x 60 ) ölçüsündeki fotoğraflar, lürkiye'- 


kadar sahip olduğu tariholu'dan insan portrelerini , or, 


Halil Turcer, daha önce Türkiye'de açtığı sergilerin dışında, 1972'de Stockholm ve Münih'te, 1976 da da 


açmıştı. luncerin sergisi recek, ancak fotoğrafları 


Romen öğrendlerin Türkiye hakkında bilgi edinebilmeleri amacyla Bükreş Güzel Sanalar Akademisinde 


“ Fuji-Yama" oyunundan bir sahne. Suphi Tekniker, Haldun Ergüvenç, Aslan Altın, . . 


şüncelerinin, değer yargılarının tipik küçük burjuva karakteri açıkça gözler önüne serilrhekte... 
Bu bakımdan oldukça öğretici bir oyun. 

Bu derece vâhim olmamakla birlikte benzer düşünceler taşıyan insanlara sosyalist toplumlarda da rastlanabilir. Ancak aradaki fark, sosyalist bir toplumda bu insanların değişmelerinin maddi şartlarının da varolmasıdır. Rusya'da ise bu şartların olmayışı, yazarların 

“işi Allah'a birakmalarına neden oluyor. 

İlginç bir nokta, oyundaki tiplerin benzerlerine Gogol'ün, Turgenyev'in, Tolstoy'un, Gor- ki'nin vb, Carlık dönemini anlatan eserlerinde rastlamanın çok mümkün olduğudur. İyi bir koltuk kapmaya çalışan memur, muhteris ama yeteneksiz yazar, bir toprak sahibi kadar dar görüşlü ve rahatına düşkün tarım uzma- 


© 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Şenliğe 


sanat *edebiya 


nı, histeri krizleri içinde bir artist, ilçede geçen yıllarını yitirilmiş sayan bir sağlık memuru vb. Bu benzerlik bir raslantı değildir. 


Yazarlar bu insanların nasıl değişeceği sorusunu sormalıdırlar ve çözümü “vicdanlara” bırakmamalıdırlar. 


Sahnelenmesi güç bir oyun 


Birinci bölümü 105, 
| ikinci bölümü 25 dakika 
süren bir oyunu sahnelemek oldukça güç bir iş. 
Hele oyun esas olarak diyaloglara dayanıyorsa. .. 
Gerçekte "Fuji-Yama"' 
. oynanmaktan çok okunmak için yazılmış izlenimini veriyor. 


Erol Keskin oyunun yapısından gelen aksaklıkları mümkün olduğunca gidermeye çalışmış. 
Yusufbay'la Anvar'ın iki- 


yapılıyor 


lise ve dengi okullar katılacak 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmete leri Genel Müdürlüğü ta rafından iki yıldır düzenlenen “Halk Oyunları Gençlik Şenliği" üçüncüsü 19-21 Mayıs 1979 
günleri arasında Anka ra'da yapılacak £ 


Lise ve dengi okullar arasında ve tum illerimi zi kapsayacak biçimde planlanan "Halk Oyun ları Gençlik Şenliği"'ne katılacak ekipler, bölge merkezlerinde yapılacak ön elemelerle saptanacak 


Konuyla ilgili olarak 
67 ilin valiliğine gönderi 
len genelgeye göre illerde kurulacak (organizasyon komitesi, aynı zamanla "Yarışma Seçici Kuru lu"'nu Oluşturuyor Bu kurul, yarışmayı düzenle yecek, katılan oyun top lulukları arasında il birin cisi olacak topluluğun se çimini yapacak ve sonuç larını en geç 26 Şubal. 
1979 tarihine kadar 
Gençlik ve Spor Bakanlı gına iletecek 


ÖN ELEMELER İÇİN SAPTANAN BÖLGELER 


Ön elemeler için sap tanan bölgeler şöyle sıra lanıyor: Zeybek Bölgesi 
(8 il), Halay Bölgesi (20 il), Hora Bölgesi (13 il), Horon Bölgesi (10 il), Hatay Bölgesi (9 il), Kaşık Bölgesi (7 il). 

Ayrıca 3. Halk Oyunları Gençlik Şenliği'ne ilk kez bn yıl uluslararası bir nitelik kazandırılacak 


Böylece çeşitli ülkelerden çağrılı olarak konuk topluluklar gelecek, ülke- 


Adana'da yerleşik tiyatro kuruluyor 


Adana'da 1979 - 1980 mevsimi için Devlet Tiyatrolar ta rafından bir "Yerleşik Tiyatro" kurulacağı açıklandı, 

Yerleşik Tiyatro'nun mevsim boyunca oyun sergileyece ğini belirten Kültür Müdürü Mehmet Akça bu konuda şöyle 


dedi: 


"Adana'da yerleşik güçlü ve ileriye dönük iyi bir kadronun oluşması amacıyla, Adana ve yöresi gençleri arasından, bir komisyon tarafından, 40 kişilik bir gurup seçilecektir, Birinci sınavı kazanan 40 bay ve bayan arasından İstanbul Devlet Konservatuarı öğretim üyelerince 7 kişi seçilerek konservatuara kesin kayıtları yapılacaktır. 

7 kişiye burs sağlanacak, ancak burs sağlanmadığı taktir 
de bunlar Adana Devlet Tiyatrosunda kadrolu sanatçi alarak 


gösterilecektir. 


17 Şubat 1979 tarihinde Kültür Sitesi tiyatro salonunda 
yapılacak ilk sınava katılma şartları şöyle belirlendi: 


“Lise ve dengi okullardan 


öğrencisi bulunmak, 25 yaşını geçmemiş olmak" 


Ebru sanatımız Nürnberg'de sergileniyor 


Bamberg Tarih Müzesi ile 


Merkezi'nin ortak çabaları sonunda ebru sanatımız Nürn- 


berg'te sergileniyor 


gi veriliyor. 


Unii ortaçağ Alman ressamı Albrecht Dürerin evine bitişik bir galeride bulunan sergide 19. yüzyıl ebru örnekleriyle içlerinde Azade Akar'ın da buiunduğu üç çağdaş ebrucumuzun örnekleri yer aliyor 

Avrupa da bir örneği bulunmayan ebru sanatı, sergiyi gezenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sergi için hazırlanan özel çağnlarda da ebru tekniği ile kullanıldığı alan hakkında geniş bil- 


li konuşmalarına geçiş sahnesi dışında rahatsızlik veren bir uygulama yok. Yönetmen asıl öne- mi görüntüye vermiş. Dış hareketliliği sağlamak için aksesuarları özellikle kullanmış. Ancak iç gerilimlerin gelişmesi, çatışmalar, iniş çıkışlar daha belirgin vurgulanabilirdi. 
Nitekim oyunun en çok rahatladığı sahnelerden birinin Mehmet'le İsabek' in çatışmasının alevlendiği bölüm olduğunu söyleyebiliriz. 


Metin Deniz hareket olanaklarını genişleten bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş. Gereksiz ayrıntılara o boğulmadan yalın bir anlatımla birleştirmeyi başarmış bu hareket unsurunu. 


özellikle erkek oyuncuların seslerini iyi kullanmaları oyuna olumlu katkı yapan unsurlardan biri. 


lerinin halk oyunlarını şenlik süresince sergileyecekler. 


mezun olmak veya son sınıf 


NÜRNBERG (ÖZEL) 
Ankara 'daki Alman Kültür 


YÜKSEL ÇAKMUR'UN GÖREVDEN ALINAN YÖNETİCİLERİ SUÇLAMASI TEPKİLERE YOL AÇTI 


© Sabahattin Erman, Ünlü üzerinde kumar oynandığını söyledi 


İSTANBUL (THA) 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un görevden ayrılan veya alınan üst kademe yöneticilerini suçlaması büyük tepkilere yolaçtı. 

Futbol Federasyonu eski Başkanı Sahir Gürkan,Bakan Çakmur'un açıklamalarını üzüntü ile karşıladığını belirtti ve “şayet suçlular varsa bu açıklanmalıdır. Bundan kimsenin alınacağını sanmıyorum" dedi. 

Eski Genel Müdür Sabahattin Erman, Türkiye sporunun talihsiz günler yaşadğını ve şu anda Genel Müdürlük koltuğun- da oturmakta olan Fikret Ünlü üzerinde kumar oynadığına değindi ve şunları söyledi: "Bu ülkede demokrasi varsa, bu ülkede doğruların, dürüstlerin yanında .wolanler varsa sonuç istenen şekilde gerçekleşecektir. 

Sayın bakan bir zamanlar göklere çıkardığı kişileri şimdi yerden yere çarpıyor. Söyledikleri hâla gazete sütünların- da var.Ben de karınca ka- 


rarınca kısa bir süre de olsa bu ülkenin sporuna hizmet verdim. 30 yılı aşkın şerefli Türk ordusun- da gururlaçalıştım. Şimdi 


soruyorum, o detaylı konuşmasını yapmalıdır. 
Kimin itibarı zedelenirse zedelensin suçlular ortaya çıkarılmalıdır. 

Genel Müdürlük koltuğunda su anda gerçekten 


yürekli, dürüst görevini lâiki ile yerine getiren bir kişi vardır. Ancak, bazı kişiler onunda karşısına çıkmışlardır? Gazetelerden edindiğimiz bilgiye göre, kötü şeyler yapılmak istenmektedir. Türkiye sporunda beklenen aşama engellenmeye çalısılmaktadır 

Genel Müdürlük koltuğunda bir kukla arzulanmaktadır." 


Futbol Federasyonu eski Başkanı Sahir Gürkan da şunları söyledi: 

“Sayın Çakmur bazı kişilerin itibarı, gururu ve şerefiyle oynamaktadır. 
Eğer suçlular varsa bunu açıklamak ve ispatlamak zorundadır. 


Spora hizmet vermiş ve bu göreve devam eden kişileri karalamak doğru bir yol değildir. Buna kimsenin de hakkı yoktur. Bakanın, kasteddikleri ve suçladıkları kişileri Türkiye Spor Kamuoyu çok iyi tanımakta- 


dır. Yapılan suçlamalar boşlukta bırakılmamalıdır.” 


ilkokullararası Masa Tenisi İstanbul Birinciliği bugün yapılıyor 


© Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacak 


Türkiye Kros Şampıyonası yarın yapılıyor 


ANKARA (THA) 
Türkiye bireysel kros birinciliği Konya'da yapılacak. Yarışmaların tüm sporculara açık tutulacağı belirtiliyor. 

Konya'da yapılacak 
birincilikler sonunda 18 
Martta (o Yugoslavya'nın Pristine kentinde yapılacak olan Balkan Kros Şampiyonası ve 25 Martta İrlanda'nın Limerik kentinde yapılacak Dün- 


Avkut Tankufer 


Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 48, Mad desi "Herkes Sosyal Güvence hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için Sigortalar ve Sosyal yardım teşkilatları kurmak ve kurdurmak Devlet'in ödevidir" di- 


yor 

Anladığımız kada rıyla, çalışan herkesin Devlet tarafından kurdurulan Sigorta ve Sos yal Yardım Teşkilat larında sosyal bir gü vence altına alınması İşçinin, memurun sa natçının olduğu gibi sporcununda, As 
H. pimiz 
Türkiye'de sporun baktığımızda sporculuğun fazlasıyla tehlikeli bir uğraş ol duğunu söylemek gayet dürüst bir düşünce olur Ne kazalar oluyor Herhangi bir "sportif karşılaşmada" spor ya panların daha doğru 


ki işlevine 


başına olmadık şeyler geliyor. "Spor savaş çılarının en büyük silahları haline gelen ayak ve kollarıyla biribirilerine ne şekilde davrandıkları ortadadır. Bunun sonu cu OOlarakda Çeşitli sakatlanmalar meydana geliyor. 

Aslında sporcular için, sakatlanmanın çok çeşitleri vardır. Örneğin seyirciler tarafından sakatlanma . . Kızgın allerden çıkan şişelerin, taş ve sopaların başa isabet etmesi gibi 
Veya kızgın bir maç hastasının "sportif alana" girerek sporcuyu dövmesi dövmenin ya- 


biliyoruz. 


su "spor savaşçılarının” 


ya Kros Şampiyonasına katılacak milli takımımızın belirleneceği öğrenildi. 


Atletizm o Federasyonunca yapılan açıklamada Yugoslavya'da ki yarısmalara 18 erkek 8 bayan sporcu katılacak. İrlanda'da yapılacak Dünya şampiyonasına katılacak sporcuların ise daha sonra belirlenecek. 


x 


18. Eylül. 1978 
tarihinde, Trabzonspor Fenerbahçe, maçında olduğu gibi "eli silahlı" bir seyircinin sahaya atlaması... Artık gerisini siz düşünün. . 
Karşılaşmaların yanisira sportif faaliyetler için "yolculuklarda başa gelen "meslek kazaları"'da Rayli önemli bir olay. Şehirden şehire değil, semtten semte müsabakaya giderken çeşitli trafik kazaları. 
Ayrıca takımların otobüslerinin taşlanması, yakılması da bu çeşit “meslek kazaları" arasında sayılabilir. . . 
Bunların yanı sıra sporcuların sağlık durum larının das « zamanla bo- 


nisira 


zulması veya vücudun herhangi bir yerindeki aksaklık kuşkusuz Ki 


yasalara göre bu da sigorta kapsamına girer Ama bu kişiler tek başlarına bırakılırlar. Bu tip olaylardan sonra kulüplerin başlarına taç 


ETM 


İSTANBUL(A'A) 

Milli Eğitim Bakanlığı ile masa tenisi İstanbul Bölge Ajanlığınca ortak 


laşa düzenlenen ilkokul- 


lararası masa tenisi İstanbul birinciliği karşılaşmaları bugün yapılacak. 

Masa Tenisi İstanbul Bölge Ajanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, Göztepe İlhami Ahmet örnekal İlkokulu spor salonunda saat 10.00'da başlayacak ve kızlar ve erkekler dalında ayrı ayrı yapılacak olan karşılaşmalara 11 ilkokulun minik sporcuları katılacak 

Açıklamada, 18 Şubat Pazar günü de ortaokullararası masa tenisi İstanbul birinciliği karşılaşmalarının yapılacağı, her iki birincilikte dereceye giren minik ve yıl dız sporcuların, 17-23 Mart tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek olan Türkiye masa tenisi birinciliğine katılacakları belirtildi 


ELİ 
T 


ettikleri sporcular kendi olanaklarını deneyerek tedavi olmak zorundalar. Bunların örneklerini sık sık görmekteyiz. Hele hele amatörlerin durumu tam anlamıyla içler acısı. Ya onlar ne yapsın? 
Onlar için sakatlanmak 


günlük olaylarının arasında yer alıyor. 
Amatörler kimden ve 


ne şekilde destek görsünler. 

Anayasa'nın 48 
maddesine göre Devlet' ten, Acaba sörüyorlar mı; Bunun bir tek örneğini göstermek mümkün mü? 


Fakat konunun bir ilginç yanı daha var: Spor olgusunun içine 


sadece sporcuların girdiğini söyleyemeyiz. Spor seyircileri yani çok geniş kitleleri içine alan bir bütünsellik taşımaktadır. Kısacası milyonların ilgisini cekr el tedir. Akla şöyle bir soru gelebilir: Sporcunun ka- 


önce dostluk 


s .. 
Kros Şampiyonası öncesi 

Ülkemizde yapılmakta olan atletizm faaliyetlerinin içinde en önemli yarışmalardan biri de Türkiye bireysel kros şampiyonası. 

Bu şampiyonada atletler kış antremanlarının sonuçlarını ölçmeye ve yaz sezonunda ne gibi derece yapabileceklerini tahmin etmeye çalışırlar. Bir de bunun yanısıra dış ülkelerde yapılacak olan kros yarışmalırına katılma hakkını eldeetmek için mücadele ederler. 

Yütkililer geçen yıllara oranla bu seneki yarışmanın oldukça kalabalık ve çekişmeli geçeceğini belirtiyorlar. Ayrıca yarışmaya oldukça çok sayıda atletin katılacağını da söylüyor- 


lar. 


Yugoslavya'da yapılacak olan Balkan şampiyonasına katılacak Milli Takımı da belirleme mahiyetinde olan yarışma 6 kategori halinde 


yapılacak. 


Genç kızlar 2000 metre yarışının kesin favorisi Ağrı bölgesinden Filiz Salman. Son yıllarda yıplan çeşitli yarışlarda Salman oldukça ba- 


şarılı sonuçlar aldı. 


Büyük kızlar 4000 metre yarışının favori ise Neşe Çetin. Ayrıca Neşe Çetin'i İstanbul bölge- 


sinden Zeliha İrez'in 


zorlayacağı tahmin edi- 


liyor. Bu kategoride yıllarca adam pek yetişmiyor, Çetin, bilindiği gibi uzun yıllardan beri 


yarışıyor. o Değişik 


adamların 


bulunmaması 


bu kategoride yapılacak yarışmanın hayli sönük gececeği ifade ediyor. 

Genç erkeklerde yapılacak yarışmanın ise Büyük Kızlar oranla hayli çekişmeli geçmesi bekleniyor. Özellikle son yıllarda yetişen yeni isimler birbirlerini hayli zorlayacaklar. Yarışmanın bir numaralı favorisi İbrahim Doğan. 
İstanbul Bölgesinden Haluk Şarcı ise Doğan'ı 


zorlayacak. Ayrıca 


Dünya Okullar Şampiyo- 


nasında birinci olan Hanefi Atmaca ve Recep Yıldırım gibi atletlerde çekişmeyi hayli renklen- 


direcekler. ç w« 
Orff yen 


ç erkeklerde ise Necdet Ayaz'ın bi- 


rinci olmasına kesin gözüyle bakılabilir. Ancak Ayaz'ı yine İstanbul bölgesi atleti Kadem 


Elmaoğlu zorlayacak. 


B. Erkekler yarışı her yıl olduğu gibi yine renkli geçeceğe benziyor, Türkiye'nin en başarıli ve güçlü atletleri bu branşta yarışacak. Mehmet Yurdadön'ün favori olduğu yarışta Ahmet Altun, Zeki Atlı, Saddık Dursun, Mehmet Tersi gibi atletlerde koşacak. Bu yarışın sonucu özellikle merakla bekleniyor. 

Dileğimiz atletlerimizin bu yarışmada birbirleriyle dostluk havası içinde yarışmaları ve hiç bir tatsızlığa yol açmamaları. 


SPORCULARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ YİNE YÖN 


fasına şışeyı tırlatan sahaya girip sporcu dövenler mi suçludur? Kuşkusuz ki hayır... Nasıl bir işçinin elini bir makina kestiğinde suçu makinada değil, gerekli önlemi almadığı için işveren de arıyorsak, kafaya atılan şişenin suçunu da seyircide arayamayız. 

Zaten dikkat edilirse maçlarda olay çıkaranlar, hiç bir zaman Şeref tribününde veya kapalı tribünde orutanlar değildir. Hep "kale arkası"! biletlerini alanlar olaylara sebebiyet verirler. Kapalı ve Şeref tribününde oturanların, olay çıkarmak diye bir sorunları yoktur. Çünkü herhangi bir "olay" belirli bir nicel birikimin natlama noktasında ortaya çıkar.. Sporun bugünkü amaa dao “kale arkası" seyircilerinin nicel birikimler! sonucu ortaya çıkan, "toplumsal patlamalarını"' spor 


DE KALDI 


sahalarının spor salonlarının dar çerçevesine sıkıştırmaktır. Düşünebiliyormusunuz o kadar 


insanın, bir takımı desteklemek için sarfettikleri enerji yi fabrika grevlerinde, 


direnişlerde veya okullarda harcamaları ne denli ürkütücü bir görüntü teşkil eder, 


Koşullar bunlar olduğuna göre sporcu sosyal güvence hakkına sahip Olmasında kim sahip olsun? Şurası kesin ki her sporcu bu hakka sahip olmaldır. 

Ancak bugün bu doğrultuda bir adım atıldığını göremiyoruz. 


Bundan yuzyiltar on- 


cesinde Hindiçini 'de yaşayan insanların başından şöyle bir olay 


geçmiş: Bir gün kabile de yangın çıkmış, O zamanın ilkel o insanı yangını o söndürmekle zorluk çekmiş tabi Yangın sonrası kulübeden yanan eşyalar çıkarılırken bir tanede, yarı yanık halde av hayvanı çıkmış. Kabile reisi hayvandan bir lokma alınca eti çok beğenmiş. Bu olaydan sonra v yörede yaşan insanlar arasıra bir kulübenin içinde bir hayvan pişirerek yemeyi adel edin mişler 

Fakat zaman geçlikçe insanlar pişmiş ve lezzetli et yemek için kulübeyi yakmanın ge- 


reksiz olduğunu anlamışlar, 
Bakalım sporcuyu 


"yakmadan onu "'mahvetlmeden" ülkemizdeki spor anlayışı ne zaman değişecek?. . 


17 Şubat 1979 


Adana'da bir kahve tarandı, 4 işçi öldü 


Yozgat'ta komandolar bir öğretmeni öldürdüler 


©Tarsus'tamototrene ateş açıldı ©Diyarbakır”da bir kişi askeri bölgeye girdiği iddiasıyla öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Yozgat'ın Tuzkaya Mahallesinde önceki ge- 
> komandoların bir gru- 
“ateş açması sonucu bir öğretmen öldü. 

Yetkililerden alnan bilgilere göre, komando olduğu bildirilen 4 kişi bir grubun üzerine yayhm ateşi açtı. Saldırı sırasında Şükrü Bağcı adındaki öğretmen ağır yaralandı. Yaralı öğretmen kaldırıldığı devlet hastanesinde öldü. 

Yozgat Valisi olayla ilgili olarak bir sanığın yakalandığını , adları" belirlenen diğer üç sanığın yakalanması için çalışmalar yapıldığını ve soruşturmanın sürdürüldü- günü söyledi. 

ADANA'DA 


Adana'nın 
Semtinde önceki gece saat 20.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce bir kahve, otomatik tabancalarla tarandı. Olayda 4 kişi öldü. İki kişide ağır yaralındı. 

Edinilen bilgilere göre saldırganlar, kahveye iki 
motosikletle geldiler. 4 
kişi oldukları saptanan saldırganlar, otomatik tabancalarla kahveyi kısa bir süre yaylım ateşine tutarak olay yerinden uzaklaştılar. Bu arada kahvede bulunanlar kendilerini yere atarak kurşunlardan korumaya ça-Beter, Ancak Bayram 

slan, İbrahim Babayigit, Rıfat Arıbaş ve Válçın Bozdoğanoğlu “dlı kişiler yaylım ateşi sonucu vurularak öldüler. 
Abdullah Demirbaş ve Birol Deniz adlı kişilerde ağır yaralandılar, 

Olaydan sonra Adana' 
da güvenlik kuvvetlerinin başlattığı geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi. 

Olay sırasında ölen 
4 kişinin işçi olduğu bildirildi. Adana Emnivet 


Narlıca 


Müdürü Yılmaz Çapın, olayın meydana geldiği yere çok yakın durumda bulunan görgü tanıklarının konuşmak istemediklerini söyledi. 
Öte yandan Adana 
CHP İl Gençlik Kolu yöneticileri; dün bir bik diri yayınlayarak önceki gece Narlıca semtinde 
4 gencin ölümü ile sonuçlanan saldırı olayını kınadılar. Motosikletli saldırganların şimdiye kadar 
15 cana kıydıklarını belirttiler. 
TARSUS'TA 
Mersin'den saat 13.25' 
de hareket eden 530 sayılı mototrene, Tarsus'u geçtikten hemen sonra 15.15 sıralarında, Fatih Paşa Mahallesindeki portakal bahçelerinden ateş açıldı. Saldırıda, trende bulunan yolculardan Nalan Bulca kolundan ve göğsünden yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 
DİYARBAKIR'DA 
Ahmet Altaş adındaki bir şahıs, askeri bölgeye girdiği ve 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla, başından vurularak öldürüldü. Ölen Ahmet Altaş" ın, evli ve iki çocuk babası olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. 


BANDIRMA'DA 

ÜGD yanlısı yayın yapan "Bengi" gazetesinin Bandırma bürosunda üç gün önce yapılan arama- da ele geçirilen suç araçları ile ilgili olarak yakalanan 15 komando önceki gece tutuklandı. 


AFYON'DA 

Antalya'dan İstanbul' 
a gitmekte olan Özcan Aykutoğlu 'adlı bir iş adamı Afyon otobüs garajında komandoların saldırısına uğradı. 

Afyon garajında oto- 


TELEVİZYON 


17.0u HABERLER 


17.03 TATLI BELA (Belalı Armağan-10. bölüm) 


17.30 FLİPPER (Cankurtaran - 18.00 GUGUKLU SAAT 


21. bölüm) 


Sema Okay'ın sunduğu programda önce Bulgaristan tanıtılıyor. Lili İvanova "Kaptan" adlı 


çocuk şarkısını söylüyor. 


Programda ayrıca 


enerji kısıtlaması, bir masal, falklor gösterisi , ve çocuklararası bir yarışma yer alıyor. Altan Karındaş ve Altan Erbulak da programa katılan 


sanatçılar arasında. 


18.30 CUMARTESİ BELGESELİ (Pakistan'da 


Dokuma Sanatçıları) 


19.30 ZAMAN TÜNELİ 


Gecesi) 
20.30 HABERLER 


(Uzun Bıçakların 


21.15 BEŞ DAKİKA (Bedia Teyze) 

21.20 ZEYTİNLER ALTINDA 

Ege bölgesindeki bir köyde zeytincilik yapan iki ağanın çekişmelerini ve köylülerin ağalara karşı tepkilerini konu alan bir yerli dizinin ikin- 


ci bölümü. 


22.00 SİHİRLİ LAMBA 


23.05 BARETTA (Bebek) 


23.55 HABERLER 


TRTI 


05,00 Açılış, Proaram 

05,05 Türküler, Şarkılar 

06.00 Kısa Haberler 

06 .02 Günaydın 

0730 HABERLER 

10.00 Kısa Haberler 

10,01 Arkası Yarın 

10,30 Hafta Sonu 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.40 Şarkılar 

16.20 Halk Müziği Sanatesarimiz 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçldi 

09.20 Gönül Telimizl TItretenler 

09 40 Dünden bugüne 
Radyoculuğumuz 

10.30 Şarkılar 

11.00 Bilim, Kurgu ve Müzik 

11.30 Türküler 

12.00 Hafif Müzik 

12.15 Kadınlar Topluluğu 

12 45 Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Halk Ozanları Bölge Sanatçıları 

14.00 öğretmenler Odası 

14.20 Şarkılar 

14 35 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

09.00 Merhaba 

10,00 Müzik Stüdyosu 

11,00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Müzik Köşesi 

13.45 Müzik Bahçesinden 

15.00 Günün Konseri 


17.00 nisa Haberler 

17 02 Dilek Kutusu 
19.00 HABERLER 
20.15 Konuşa Konuşa 20.35 Fasıl 

21.00 Kisa Haberler 
2130 Dinleyici istekleri 
22.00 Kısa Haberler 22.30 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23.10 Cu” siden Pazara 00.55 Kısa derler 0100Gec insi 


15.00 Dilden Dile 

15.20 Şarkılar 

15.50 Türküler Geçidi 

16.20 Arkası Yarın 

17.00 Şarkılar 

17.30 Yurttan Sesler 

18.00 Okulda Müzik 

18.45 Türküler 

19,00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Beraber Şarkılar 

20.30 Haftanın Ülkesi 

21.00 Müzik Söyleşileri 

21 30 Erkekler Faslı 

22.00 Türküler 

22.30 Hafif Müzik 

23.00 Caz sevenler İçin 

23.30 HABERLER 

23 35 Saz Eserleri ve Saz 
Soloları 

23 55 Program ve kapanı$ 


16.00 Anıların Müziği 

17.00 Çağdaş Turk Sanat Müziği 

18.00 Gençler İ çin 

19.00 Plak Dolabından 

20.00 Dünden Bugünden 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cumartesi Konseri 

24 00 Gece ve Müzik 

01.00 Program 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


büsten inerek Aydınlık gazetesi alan Aykutoğlu kendisini takip eden komandoların saldırısına uğradı. 

KİLİS'TE 

Bir ay önce ortadan kaybolan Trahom Has tanesi (o hastabakıcıların- dan Mecit Kartal'ın cesedi, İslahiye karayolu üzerinde bir su kuyusunda bulundu. 

Olayla ilgili olarak, Mustafa Nacar ve Zeki Türk adındaki kişilerin gözaltına alındığı bildirildi, 

TRABZON OF'TA 

Taşova Savcısı İsmail Değer İnal'i öldüren Muhittin Gündoğdu adlı komandonun Trabzon'un 
Of İlçesinde arandığı bildirildi. 

İSTANBUL'DA 

Mecidiyeköy'de dün sabaha karşı Aziz Garbon adlı kişiye ait bir otomobil yakılmak istendi. 

Alınan bilgilere göre, olay Aziz Garbon'un evi- nin önünde meydana geldi. Otomobilin altına konan yanıcı maddeler çevrede bulunanlar tarafından söndürüldü. 

Bilindiği gibi önceki gece de Mehmet Yıldız adlı bir kişinin otomobili yakılmıstı. 
© Sahte solcular Sanayi, Yeşilce ve Çeliktepe'de sağ eğilimli baza yurttaşların iş yerlerini kurşunladı. Dün saat 12.00 de Çeliktepe'de yeğeni komando wlan bir yurttaşın kuruyemişçi dükkanını kurşunlayan sahte solcular, öğleden sonra da Yeşilce ve Sanayi Mahallesinde bazı nalbur ve dükkanları kurşunladı. Sahte solcuların saldırısı halk tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan kurşunlama olayının Dev-Sol adlı sahte solcu örgüt tarafından yapıldığı öne sürüldü. 


© Sefaköy'de dün sabah meydana gelen olayda, kimlik soran devriye ekiplerine silahlı kişilerce ateş açıldı. Olaydan sonra otomobille kaçan, biri yaralı üç kişinin aranmasına devam ediliyor. 
ANKARA'DA 
Silah bulundurmaktan sanık olarak gözaltına alınan Erkan Akpınar adındaki 18 yaşındaki bir gencin, kendini Emniyet Sarayının 5. katından attığı ileri sürüldü. İki ayağı kırılan genç hastanede tedavi altına alındı. 


AP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nasıl tutum alacaklarına karar vermediklerini bildirirken, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, "'Sıkıyönetimin hükümet tarafından amacından saptırılması konusu alınacak kararda etkili olacaktır" dedi. 


Çin, Vietnam'ı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) tası, bu kışkırtmalafın doğuracağı sonuçlardan Vietnam'ın sorumlu olacağını hatırlattı. 

Konuyla ilgili haber veren Yeni Çin Haber Ajansı, sınırda meydana gelen ölüm olaylarından onunun, Vietnam tarafından Çin topraklarında yerleştirilen mayınların patlaması sonucunda, dördünün ise, Vietnam askerlerinin açtığı ateş sonucunda olduğunu bildirdi. 

Bu arada, Vietnam'ın Çin sınırında giriştiği aralıksız saldırılarla, 59'yi aşkın Çinli çiftçi ailesini göçe zorladığı belirtildi. 

SONODA:; VİETNAM 

KAMBOÇYA'DAN 


ÇEKİLSİN 
Japonya Dışişleri Bakanı Sonoda, Japonya' 


nın Vietnam'ı Kamboçya'dan çekilmeye çağırdığını açıkladı. 

Japon parlamentosunda bir konuşma yapan Japon Dışişleri Bakanı, Vietnam'dan, Kamboçya'dan o çekilmesini, Asya'da barış ve istikrara katkıda bulunmasını ve ASEAN ülkelerinin kaygılarını gidermesini istediklerini belirtti. 


MERKEZ BURU 


3 milyar dolar, vadesi gelmiş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ner, bütçevi eleştirdiler. 
Muezzınoğlu konuşmasında dünyadaki gelişmeleri özetlerken, dünya ekonomisinin genel olarak büyuk bir bunalım içinde olduğunu, ou bunalımın 1973 yılından beri artarak sürdüğünü söyledi. Müezzinoğlu üçüncü Dünya ülkeleri nin durumlarını anlatırken şöyle konuştu : “Gelişme halindeki ülkelerin sorunları daha büyük, etkisi altında kaldıkları olumsuz koşullar daha çetindir. Önlem alabilmek bakımından gelişmiş sanayi ülkelerinin olanaklarından yoksundurlar. Gelişme halindeki ülkeler ucuz hammadde satmak ve pahalı mamul almak kısır döngüsü içindedirler. Ekonomilerini büyültmekte, fakirlik duvarını aşmakta büyük güçlüklerle karşı karşıya 
bulunuyorlar. Yüzde 30 
un üstende yoğunlaşıp giden enflasyon olayı ise bu ülkelerin toplumsal yapılarında iyileştirilme- si ve tamiri güç yaralar açmaktadır." 
Müezzinoğlu bu gelişmeler sonucunda gelişmeye çalışan ülkelerin yeni bir ekonomik düzen arayışı içinde olduğunu bu konunun gelişmeler nedeniyle güncel hale geldiğini belirtti. 
TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİN 
DURUMU 


Müezzinoğlu konuşmasında üç yılık MC 


dönemini uzun boylu eleştirdi ve bu dönsm içinde Türkiye'de ge- 


rek para arzında gerekse piyasadaki para miktarın- da büyük artışlar oldugunu, Merkez Bankası kredilerinin dört kat arttığını, söyledi. 

Müezzinoğlu, bu ekonomik güçlüğün üstesinden gelmek için "'ihracaatı artırmak ve döviz giderlerimizi yükseltmek 
amacıyla 1 Mart 1978 
tarihinde yapılan devalüasyonla birlikte bir dizi önlem aldık" dedi. 

Ekonomide kötüye gidişi iyiye - çevirebilmek için bütçenin yanısıra bazı önlemlerin de uygulamaya konulduğunu bildiren Maliye Bakanı, kadro artışlarının sınırlandırıldığını ve "'kamu gelirlerini artıracak düzenlemeler yapıldığını" söyledi. Bakan geçen yıl vergi gelirlerindeki artışın yüzde 44.6'ya yükseldiğini, harcamalar ile gelirler arasındaki farkın ise 7 milyar lira olduğunu söyledi. 

1978 başında vadesi 
gelmiş 4 milyarlık borçla karşı karşıya bulunduklarını belirten Müezzinoğlu 15 ülke ile imzalanan erteleme anlaşmaları ile bu borç yükünün 1 milyar 107 milyon dolarlık kısmının ertelendiğini 


Dışişleri... 


(Baştarafı 1, Sayfada) bildirdi: 

Komisyonun öneriler 

üzerindeki çalışmasını 14 


Şubatta tamamladığı kaydedilen açıklamada, raporun ancak birkaç 


noktasının isteklere uygun olduğu belirtiliyor. 

Açıklamada daha sonra şöyled:niyor. 

“üye ülkelerin sorunlarımıza daha geniş açıdan bakarak bunları olumlu ve yapıcı bir yaklaşımla değerlendirmelerini beklemekteyiz." 


Nusaybin... 


(Baştarafı 1. Savfada) riye'dekı kamplarda askeri eğitim yürüten Talabani, Güney  sınırlarımız- dan çok büyük çapta silah ve cephaneyi ülkemize sokuyor. 

Güvenlik kuvvetleri tarafından Gore mağaralarında ele geçirilen yüzlerce roketin, Rusya taraftarlarınca Türkiye'ye sokulan binlerce silahın sadece bir kısmı olduğu öğrenildi. Talabaniciler, roketlerle birlikte yüzlerce ağır ve hafif makinalı tüfek ile çok sayıda tabancayı da yurdumuza sokmuşlar, tüfek ve tabancaların bir kısmının dağıtıldığı ve kısmen satıldığı belirtiyor. 

Taşınması zor olduğu için roketlerin mağaralara depolandığı ve bunların Türkiye'nin zırhlı araç mevcudunun büyük bir bölümünü, tahrip edebilecek güçte olduğu tesbit edildi. 


belirtti. Müezzinoğlu şöyle devam etti: "Geriye çok büyük bir kısım borç kaldı. Daha 
237 bankaya 3 milyar 
100 milyon dolayında 
vadesi gelmiş borcumuz var. Bu borçları erteleme işlemlerini de son aşama- ya getirmiş bulunuyoruz. 
Ve bu operasyonun da yakın tarihte tamamlanabileceğini umuyoruz." 


DEMİREL'İN 
KONUŞMASI 


AP Genel Başkanı Süeyman Demirel, partisi adına 1979 Malı Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerini açıkladı. 1979 yılı Mali Yıl Bütçesinin enflasyonist bir bütçe olduğunu ileri sürdüğü konuşmasında Demirel, Hükümetin, "Dış politika konularında da tam bir iflağ içinde olduğunu" savundu. 


Demirel, konuşmasın- da "Geçen 13 ay zarfın- da bu hükümetin, vatandaşı memnun edecek hiç bir icraat yapmadığını, işsizlik, yokluk ve hayat pahalılığının rekor kırdığını"' savundu. 

Demirel, "Bu Hükümetin idaresinde geçen her gün kayıptır” şeklinde konuştu. 


ERBAKAN KURSÜDE 


Maliye Bakanından sonra 1979 Mali Yılı Bütçe tasarısı üzerine MSP' nin görüşlerini açıklamak üzere kürsüye Genel Başkan Necmettin Erbakan geldi. 

Dünyadaki gelişmelere de değinen Erbakan şöyle konuştu: 

"Dış güçler dünyayı kendi nüfuz bölgeleri 
olarak ayırmışlardır. 10 
yı önceki Vladivostok toplantısından sonra yeryüzünde önemli olaylar 


olmuştur. ABD kendi aleyhine olan şartları kabul ederek Vietnam' dan çekilmiş, Rusya hiç istemediği halde Mısır'ı Amerikan nüfuzuna bırakmış, Pakistan'ın parçalanmasına seyirci kalınmış, Afganistan'da komünist ihtilal olmuş, 


Habeşistan ve diğer Afrika ülkelerinde çeşitli olaylar olmuştur. Burmalı müslümanlar esasen çok yoğun nüfusu olan Bengaldeş'e sürülmek istenmiştir. Dış güçler Eritre'de Filipinler'de ve Afrika'da hep müslümanların ezilmesine yol açmışlar, devamlı haksız olanı odesteklemişlerdir. 
Acaba Türkiye üzerinde yapılan pazarlıklar nelerdir? Türkiye'nin güçlenmeginden başka bir yol var mıdır?" 

Erbakan son 25 yıl içinde Japonya, Çin, Yugoslavya gibi ülkelerin büyük aşamalar yaparak kendilerini  geliştirdiklerini belirtirken, Türkiye nin bu konudaki durumunu şöyle ifade etti: 

"14 aylık icraat incelenince 20. asrın son 25 
yılında yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya azmeden büyük millletimiz büyük tarihi hamleler başlatmışken geri kalmışlığa, dışa bağımlılığa, sömürüye, montaja, gazoza itilmekte, bir yandan kardeş kavgalarına itilmekte ve bölünmeye zorlanmakta diğer yandan kazanılmış haklar başta Kıbrıs olmak üzere elinden alınmaya çalışılmaktadır." 

GÜNER KONUŞUYOR 

MHP'nin görüşlerini açıklamak üzere kürsüye gelen grup sözcüsü MHP Konya Milletvekili Agah Oktay Güner, i CHP içinde üç grup olduğunu savunarak birinci grubun Atatürk'ün kurmuş olduğu Halk Partisinin fikir yapısındaki kişileri içerdiğini, ikinci grup- ta ise Sosyalist Enternasyonale gönül vermiş olanların bulunduğunu,- bunların açıkça komünizme karşı olduklarını, Marksizme karşı olduklannı belirtti. Güner, ücüncü grubun ise açıkca Marksist olduklarını iddia edenlerden oluştuğunu savundu, Güner “sayın Başbakan siz neredesiniz?"' şeklinde bir soru yöneltti. e 

Agah Oktay Güner daha sonra Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini uzun uzadıya açıkladıktan sonra Rusya ile ilişkiler konusunda da şöyle konuştu: 

"Bu arada bir de kuzey komşumuzun imkanları zorlanmıştır. Fakat bu kaynağın proje kredileri dışında bir şey sağlayamayacağı anlaşılmıştır.” 


Yeni Kira Tasarısı sorunlara çözüm... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


daire maliyeti, 200 bin lira tutuyor. 10 yıl yüzde 
1 üzerinde yıpranma pa- 
yı düştüğümüzde 190 bin lira ediyor. Bu rakkamı fiyatların hesaplanmasında kullanılan 180'e böldüğümüzde 1050 rakkamını elde ediyoruz 


Kiracılar, şimdi de benzer miktarlar ödedikleri için yeni tasarıyı bir "umut" olarak görmüyorlar. Üstelik, yüzde 50 
“mevki zammı" buraya uygulanırsa, durum aleyhlerine bile olacak. 


NURAY AKYAR: 
Ev kadını. Kocası bir 


Sükan: “Bağımsız... 


dan ayrıldı. 
CHP İstanbul 


Belediye Başkanı 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Aytekin 


Kotil, İl Başkanı Erol Ünal ve İstanbul CHP örgütüne bağlı 17 ilçe ve 5 belediye tarafın- 


dan sından dolayı ları" 
cak esas nedenin rüsünden taşra belediyeleri nusunda bazı 


verilen yemeğin 


"Hükümetin kurulma- 


bağımsızlara şükran duygunedeniyle düzenlendiği "İstanbul sağlanacak gelirlerin arasında paylaşılması kobağımsız 


bildirildi. An-Boğaziçi Köpstanbul ve 


milletvekilleri ile 


CHP parlamenterleri arasında doğan gergin- 


liği 


gidermek ve Meclisteki bütçe görüşme- 


lerini tam bir birlik ve beraberlik içinde sürdürmek'' amacına dayandığı öğrenildi. 


SÜKAN'IN KONUŞMASI 


Devlet Bakanı Faruk Sükan yemekli toplantıda yaptığı konuşmada ülkenin üzerinde kara bulutların dolaştığını, hükümetin büyük bir komplo ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü : 

"Devleti ele geçirmiş malum iktidara karşı 


Tt omuz 


vatansever 


bakan vererek CHP'yi 


CHP'ye getirdiler. 


arkadaşımız iktidara 


CHP'nin başına tasavvur edemediği bir devlet kuşu kondu. Bu devlet kuşunu muhafaża etmenin yollarını arayın. İktidara karşı 


çok büyük tertipler komplolar düzenleniyor. 
Uyanıklığı elden bırakmayın. 
"BAĞIMSIZLAR VE BEN DEMİR GİBİYİZ" 


"Bağımsız bakanlarımız ve ben hükümetin içinde demir gibiyiz. Bu hükümeti yaşat- 


mak konusunda sizden daha sağlamız. 


Biz 


birçok saldırıya göğüs gererek size destek olduk. Bizim mesuliyetimiz de size, sizin bir- 


liğinize bağlıdır. 


Bağımsız Bakan arkadaş- 


larımızın ve benim vebalim sizin boynunuzdadır. Elele verin, hep birlikte bu vatanı, bu milleti karanlık günlerden düzlüğe çıkaralım. 
Tertipleri komploları elele vererek açığa çır- 


karalım." 


Sükan'ın bu sözleri 


CHP'li milletvekilleri, 


senatörler ve İstanbul İl Örgütü mensupları tarafından büyük bir coşku ile ayakta alkış- 


landı. 
kıymetinizi 


Bu arada bazı CHP'lilerin bilemiyoruz" 


“biz sizin 


diyerek kendile- 


rini eleştirdikleri görüldü. 
ORKESTRA EŞLİĞİNDE OYUNLAR Daha sonra orkestra eşliğinde CHP İstan- 


bul Milletvekilleri 


Çağlayan Ege 


ve Kazım 


Özek'de başta olmak üzere oyunlar oynar dı, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar şiir okudu. Toplantı sona ererken CHP'li milletvekilleri ve senatörler amaçlanan havanın ya- 


ratıldığını 


ve Millet Meclisindeki 


bütçe ça- 


lışmalarını "tam bir birlik ve bütünlük" içinde sürdüreceklerini açıkladılar. 


YORUM 


(Baştarafı 1. Sayfada) lerinin desteklenmesi tam da Mardin'de 447 roketin bulunduğu günlere raslamaktadır. Bir yandan ülkemize çok sayıda silah sokuluyor ardından TKP Doğu Bölgesindeki gruplara kendi bölücülük bayrağı altında birleşme çağrısı yapıyor. 

Bölge halkından aldığımız bilgiler Mardin'e roketlerin Talabanici'ler tarafından sokulduğudur. 
Roketlerle birlikte çok sayıda silah ve patlayıcı madde de gelmiştir. 

Bir ay önce verdiğimiz bir haberde Rusya'nın ülkemizin doğusunda bir Kürt partisi kurmaya çalıştığını duyurmuştuk. 
Başyazarımız Doğu Perinçek'de 29 Ocak tarihli yazısında Moskova'nın Kürt ayrılıkçılığına oynadığına dikkat çekmişti. 
Perinçek yazısında şöyle diyordu: 

"Sovyet sosyal-emperyalizminin Orta Doğu petrollerini ele geçirmek ve Avrupa'yı dize getirmek için Kürt ayrılıkçılığını kullanmaya karar verdiğini gösteren işaretler yeni değildir. Ne var ki, bu yöndeki olaylar bugünlerde birdenbire hızlanmıştır." 

Moskova elindeki silahı ateşlemek için harekete geçmiştir. Bölücülüğe karşı çıkan bütün güçlere saldırısını artırırken, emrine girmeyen bazı grupları da tehdit yoluyla sindirmeye çalışmaktadır. TKP'nin Sesi "Kürt yurtseverleri antikomünist engelleri birer birer kırıyor" başlıklı yorumunda Talabani'ye boyun eğmeyen örgüt ve grupları CİA ve MİT ajanlığı ile suçlamakta, düne kadar birlik olduğu "Özgürlük Yolu" adlı gruba da Talabani'ye gerekli desteği sağlamadığı için hücum etmektedir. 

Yorumun temel saldırı hedefi ise TİKP'dir. 
Radyo, "Kürdistan'daki çatışmalarda bir tarafta TKP, bir tarafta KDP diye başladığı tahlilin esas amacının TİKP olduğunu açıkça belirt- 


m m a m m an 


, ANKARA BUROSU: Mestu tiyet Cad. 32/8, 


YURT DIŞI BUROLARI 


mektedir. Moskovacı partinin, Doğu bölgesinde bölücülük bayrağı açtığını ilan eden yorumda TİKP'yi esas düşman alması da boşuna değildir. 
Çünkü onların bölücülük bayrağını yere çalmak için var gücüyle çalışan da devrimci partidir. 
Çünkü TİKP, Türkiye' nin birliğini istemektedir. 
Rusya'nın halkımızı birbirine düşman edip bölmek siyasetini açığa Çr karmaktadır. 

TKP yorumunun Sovyetler'in bölgemizde barıştan yana olduğunu savunanların gözlerini açmasını diliyoruz. 

Rusya ile uzlaşma siyasetini savunan hükümet doğu bölgesinde Sovyetler'in kargaşalık hazırlığına seyirci kalmaktadır. Mardin'de bulunan roketler kimler ta-” 


rafından Oo sokulmuştur? 
Bölge halkı sadece bir mağarada bulunan bu 


silahların dışında daha çok yerde Rus yapısı silah bulunduğunu söylemektedir. Bu konuda bugüne kadar ciddi bir açıklama yapılmamıştır. Hükümet Talabaniciler tarafindan Doğu bölgesine sokulan silahlar hakkında kamuoyuna bilgi vermelidir. 
Halk, "Birkaç tabanca yakaladık, yayın toplattik" diye yapılan açıklamaları değil, ülkemizi ciddi tehdit altına sokan çok sayıda Rus yapısı silahlar konusunda aydınlanmak istemektedir. 
Anarşiye karşıyşak önce bu tehlikelerin üzerine yürümeliyiz. 

Doğu bölgesinde yaratılan Oo kargaşalık ve bölücülükle mücadele edebilmek için düşmanı doğru tespit etmek gerekir. Sovyetler'in bölgemiz üzerindeki emellerini görmeden bu konuda adım atılamaz. 

M»skova'nın bu fütursuz tutumuna hükümetin uzlaşmacı tavrı cesaret vermektedir. Aklı başında bütün güçleri Doğu bölgesinde tertiplenen yeni oyunlara karşı uyarıyoruz. 


şekercide işçi. Aylık gelirleri 4 bin lira, 2 küçük odası ve 1 küçük salonu 
olan eve 2 sene önce 700 
liraya girmişler şimdi ev sahibi 
1500 lira istiyor. “Yeni 
kanun çıkarsa iyi olur. 
Bu hayat pahalılığında ev kiraları çok yüksek. 
Üstelik sık sık zam istiyorlar. Ama artıracak gücümüz olmadığı için artıramıyoruz"' diyor. 
MUJGAN HANIM: Ev kadını aynı apartmanda bin lira kirayla oturuyor. Ev sahibi kiranın 1500 liraya çıkarılmasını istiyor. Kocam gemilerde çalışıyor. 
Bu yüzden gelirimiz her zaman belli olmuyor. Bu kanun çıkarsa iyi olur." 
GÜLSEREN HANIM; Kocası kahvecilik yapıyor. 
Geliri her zaman belirli olmuyor. "Ecevit'in bu kanunu çıkaracağını hiç zannetmiyorum. Sular akmaz, çöpler toplanmaz, Şu küçücük eve 
1500 lira kira ödüyoruz." 
MÜNEVVER PALA: 
“Ben çok şikayetçiyim. Aynı dairelere ben 
1500 lira ödüyorum. Kocam terzi. 4 bin lira gelirimiz var. 3 tane çocuk okutuyorum. Bu durumda geçinemiyoruz. Dışardan yardım almasak geçinmemiz imkansız. 
Ecevit istese bu kanunu çıkartabilir. Ama bilmiyorum çıkartır mı?" 
SÜHEYLA DANSU: 
"Oturduğum ev 4 
odalı. 75 metrekare civarında. Şu anda 2 bin lira ödüyorum. Ama arkadaşımın evi olduğu için. 
Yoksa bu daireye 2500- 
3000 lira veriyorlar. Kocarh kahvecilik yapıyor. 
Aylık geliri 10 bin lira civarında, Yoksa bu kirayı ödiyebilmek güç. 3 
tane çocuk okutuyorum. 
Yeni kanun çıkarsa elbette iyi olur." 
HÜSEYİN YÜKSEL: 
Ev sahibi 
“Ben ev yaptırıyorum. 
Demirin kilosu 25 lira, çimentonun yüz lira, usta yevmiyesi 500, amele yevmiyesi 300 lira. Bu devirde 70 metrekare daire 450 - 500 bin liraya mal oluyor. ben bu daireyi bin liradan kiraya vereceğim ha? Bir kilo et 130 lira, kuru fasulye 
60 lira, bir küçük file 300 
400 liraya doluyor. Ya 
biz ne yapalım? 3 tane dairem var. Başka işim vok," S 
AZİZE ÖZVER: : Kiracı 


“2200 liraya oturuyorum. Evim 65-70 metrekare, Kocam me- 


mur ve elimize 5300 lira geçiyor. 2 çocuk okutuyoruz. Ev sahibi her ay zam istiyor, Böyle bir kanunun çıkması son derece faydalı olur. Ama sadece kiralar dert değil ki. 
Korkudan pazara gidemez olduk. Aylardır et yiyemiyoruz. Hükümet hayat pahalılığına bir çare bulmalı. 
HAMDİ ÖZCAN: Ev sahibi : Emekli tekstil işçisi. 
"4 yıl önce emekli olduğumda biraz borçlanarak ikramiyemle bir daire satın aldım, Ben daireye biraz gelir getirir diye 350 bin lira verdim. 
Şimdi 1600 lira kira alıyorum.3800 lira emekli maaşım var. 900 lira taksit ödüyorum. Söyleyin bu pahalılıkta ben nasıl geçineyim. Nasıl çarşı- ya pazara gideyim?" 


DGBF... 


(Baştarafı 1. Sayfada). 
bu konuda yaptığı açıklamada, Ecevit hükümetinin tutumunu protesto ederek. "19 Mayıs Türkiye gençliğinin emperyalist işgalcilere karşı bağımsızlık ruhunu artırmalıdır" dedi. 


Türkiye halkı ve gençliğinin bağımsızlığı kazan masını bildiği gibi törenlerini organize etmesini de bileceğine işaret eden Tablacı iktidarın bu tutumunun Rusya'ya teslimiyetin bir ifadesi olduğunu söyledi. 


Geçmişten beri iktidarların, 19 Mayısları, bağımsızlık mücadelesi olarak değil, jimnastik gösterileri yapılan günler olarak görmeye çalıştığını vurgulayan Tablacı, bunun teknik bir mesele olmadığını belirterek şöyle dedi; 


"Biz Türkiye'nin yurtsever gençliği Mustafa Kemal Atatürk'lerin, Tıbbıyeli Hikmet'lerin verdikleri bağımsızlık mücadelesinin mirasçıları olarak 19 Mayıs törenlerini Rusya'ya karşı mücadelenin Oo yükseltildiği gün olarak kutlayacağız! 


ABONE ÜCRETLERİ : 


ne gelmiştir. 


TKP'ileri 


geçmemiştir. 


vazgeçmelidir. 


başaran parti. 
görenler vardır. 


teyenler vardır. 


tiyor. 


denler görüyoruz. 


da görmüyorlar. 


nündedir. 


canileri korumayın ! 

AP, ülkemize ülkücü komando belasını hedi- ye etmiştir. 12 Mart döneminde ve MC zamanında devlet kurumlarına öyle bir yerleşmişler ki, bugün bunları söküp atmak çetin bir iş hali- 


,Aydınlıkfa 


CHP ve AP'nin 


uğursuz dostları 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Bu kadar ders yeterli değil midir ? 

Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de CHP, sahte kamu kuruluşlarına doluşturuyor. 
Üstelik bunlar Türkiye kalesini düşürme emelini ilan eden en saldırgan emperyalistin beşinci kolları. Sahte TKP Merkez Organı Atılım dergisinin "düşmanın tandamarı olan kamu kuruluşlarına yerleşme" talimatından bu yana daha üç ay 


Bedeli üç mebus mudur, beş mebus mudur, her neyse, isterse elli mebus olsun, iki büyük parti "büyüklük bende kalsın" demeli ve ülkeyi düşünerek uğursuz dostlardan gerçekten 


Böylece hem ülke kazanacaktır, hem milli bağımsızlık, hem demokrasi, hem de bunu 


Her iki partinin içinde halkın bu isteğini AP içinde MHP'ye karşı tavır alınmasını is- 


CHP içinde sahte TKP'yi artık silkeleyip atmak gerektiğini savunanlar vardır. 

Türkiye'nin geleceğinden yana olan herkes, her iki partide bu uğursuz dostluğa son vermekten yana olanların başarı kazanmasını is- 


Bir de dar parti çıkarları yüzünden tersine gi- 


Öyle AP'liler var ki, istekleri ve hesapları şudur: CHP, sahte TKP ile ittifaka sor. vermesin ki, buna karşı çıkan CHP'liler bizim partiye gelsinler. Koca CHP, Sovyet sosyal-emperyalizminin istediği noktada kalmış, adamın umurunda degil. Çünkü derdi millet derdi değil. Dar parti çıkarı her şeyin üstünde. 

Öyle CHP'liler var ki, AP el'ni MHP'den çekecek diye korkuyor ve bunun olmaması için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Koca bir AP, faşist komandoların cirit attığı bir örgüt olmuş, adamın umurunda değil, çünkü onun da ülkeyi düşündüğü yok, aklı tikri 226 oy hesaplarında, 

İnsan bunlara baktıkça, Pompei'nin son günlerini hatırlıyor. Yanardağ pat'ıyacak,beyefendiler hâlâ kendi alemlerini yaşamak derdinde. 

Aslında bu kafada olanlar, ülke meselesine sırt çevirdikleri gibi, kendi partilerinin yararını 


Neyseki gidiş her iki partide de uyanış yö 


AP Gençlik Teşkilatı: ” AP bünyesine sızmış bazı teröristler saldırdı” 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Merkezinde Perşembe günü meydana gelen çatışmayla ilgili olarak bir açıklama yapan AP Gençlik Teşkilatı Genel İdare Kurulu, olayın AP bünyesine sızma eğilimi gösteren bazı terörist kişilerin saldırısı olduğunu belirtti. 
Açıklamada şöyle dendi: "Hadise TRT ve bir kısım basında yer aldığı gibi, gençlik teşkilatinm yönetim meselesinden doğan bir anlaşmazlık olmayıp AP bünyesine sızma eğilimi gösteren bazı terörist kişi- 


lerin bir saldırısı olduğu kanaatindeyiz. 
"Mütecavizler içinde 


bazı siyasi teşekküllerden zararlı faaliyetlerinden dolayı ihraç edilen ve AP bünyesine sızmak is- 


teyen kişiler de vardı. AP Gençliği bugüne kadar daima meşruiyet içinde kalmış, hiç bir anarşik hadiseye katılmamıştır. Bu yüzden bu terörist kişiler AP gençliği arasında yer bulamayacaklarını anlayınca işi saldırganlığa dökerek genel merkezimize saldırmışlar ve Genel Başkan Yardımcımızı tabanca kurşunuyla yaralamışlardır." 

AP Gençlik Teşkilatı- nın açıklamasına karşı lık AP içinde MHP'ye yakınlığı ile bilinen bazı parlamenterler ise olayla ilgili olarak şunları söylediler: "Olaylar yiyicilik yüzünden çıkmıştır. 
Gençlik kollarına verilen 
800 bin lirayı paylaşma 


“kavgasıdır. Olayın hiç bir 


siyasi vanı yoktur." 


ABD uçaklarının 
Türkiye Hava sahasından geçmelerine şartlı izin verildi 


ANKARA (ÖZEL; 
İran'daki ABD personeli ve ailelerinin tahli ye- si için askeri ve nakliye uçaklarının Türk hava sahanlığından geçmesi ve İncirlik ile Esenboğa Havaalanlarının kullanılması konusunda ABD hükümetinin 15 Şubatta talep ettiği izin şartlı olarak kabul edildi 
Türk hükümetinin sırf „insani düşüncelerle verdifin belirttiğiiznin şartları ran makamlarının söz konusu uçakların İran'a gidebilmeleri için gerekli uçuş iznini vermesi, uçakların silahsız olması 


taşımaması, normal 

rettebatı dışınada personel taşımaması ve sadece ABD personeli ile ailele- 


askeri hiç bir e: 


rini tahliye etmesini kapsıyor. 
İran'dan yapılacak 


tahliye için kullanılmak üzere incirlik havaalanına 
5 adet ABD helikopteri 
ve altı adet C-130 nakliye uçağı geldi. 

Dışişleri Bakanlığı İncirlik'e gelen helikopter ve uçaklarda deniz piyadeleri ve askeri malzeme bulunduğu yolundaki bazı gazetelerde yer alan haberleri yalanladı. 


AP:“Hükümete... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Muğla, Izmir ve Denizli AP İl Başkanlarının katılacağı bir toplantı düzenlendi. 

AP İzmir İl Başkanı Hayrettin Oo Yorgancıoğlu, bugün yapılacak toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

"Hükümete, dalgın uykudan uyanması için ge- 


İLAN TARİFESİ; 


rekli uyarıda bulunmak üzere yapılacak toplantı, yürüyüş ve mitinglerin şekli ve zamanı üzerinde mutabık kalmak için Ege Bölgesi İl Başkanları olarak biraraya geliyoruz." 
Yorgancıoğlu, "'Önümüzdeki Cumartesi düzenlenecek yürüyüşün başarılı olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınilmayacaktır"' dedi. 
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BiR BAĞIMSIZLIK SAVUNUGUSUNUN ARDINDAN 


Malcolm Caldwell, milli bağımsızlık ve devrim uğruna verdiği mücadelelerinin yanında yer aldı. Caldwell, 23 Aralık 1978'de konferanslar vermek için gittiği Pnom Pen”de Vietnamlı ajanlar tarafından katledildi 


AVRUPA SOKAKLARINDA, 


bütün hayatı boyunca dünya halklarının 


ruz. 


Malcolm Caldwell 23 
Aralık 1978'de Demokratik Kamboçya'nın başkenti Pnom Pen'de katledildi. Malcolm bütün Güney Doğu Asya'da ve Kamboçya'da sosyalizmi ve devrimi savunurken öldü, Malcom'u çok iyi tanırım, Hollanda'yı sık sık 


DÜNYA HALKLARIYLA 


yürüyüşünde. 


Amsterdam'da toplanan yüzlerce insan: " BiZ RUSYA'NIN 


KOLKOLA... 


emperyalist gösterilerde somutlaştırıyorlar. İşte Utrecht Türkiye Halk Birliği 1 


Yurt dışımda çalışan Türkiyeli işçiler ve eğitim gören öğrenciler Üçüncü Dünya haklarıyla dayanışmalarını antiokratik Kamboçya'yı destekleme 


ERİTRE" YE SALDIRISINI MAHKUM EDİYORUZ” 


NİYAZİ TERZİ Amsterdam PPR (Radikallerin Politik Partisi), KENML (Hollanda Birleşik Komünisi Hareketi ML). 
UTHB (Utrecht Türkiye Halk Birliği). ESV (Etyopyah Öğrenciler Birliği), Eritreli İşçi ler ve Öğrencilerin Örgütü ve onlarca demokra tik ve anti-emperyalist örgütün katılmasıyla Amsterdam'da Eritre halkıyla dayanışma yürü yüş ve toplantısı yapıldı. Toplantı ve yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı Yürüyüş ve toplantı sırasında Rusya, Et - yopya ve Küba aleyhinde sloganlar atıldı, pankkartlar taşındı, konuşmalar yapıldı ve dayanış ma mesajları okundu. 
EPLF (Eritre Halk Kurtuluş Cephesi) adına bir konuşma yapan EPLF temsilcisi Amdemica el Kahsai, KübasRusya- Etyopya işbirliğini 


anlatarak, Rusya'nın Erilre'ye saldırısını mah 


Malcolm Caldwell'in yakın arkadaşı, Amsterdam Sosyal Bilimler Akademisi Doçenti, Michael Wilson. Hollanda Terzi'ye Caldwell'i anlattı. Wilson'un Caldwell hakkında anlattıklarını aşağıda sunuyo- 


muhabirimiz Niyazi 


e m m m m e m 


ziyaret ederdi ve her akademik yıl Hapue Sosyal Bilimler Akademisinde iki seminer verirdi, Üçüncü Dünya Ülkeleri üzerine çalışma yapan öğrenciler arasında en çok tanınan konuşmacı, idi. Az gelişmiş Üçüncü Dünyanın gerçek sorunla- 


rını halkların milli bagımsızlıkları ve devrim için verdikleri mücadeleyi açık ve kesin bir şekilde tahlil edebiliyordu. 


SOSYALIZM İÇİN 
MÜCADELE 


Malcolm Caldwell İskoçtu İskoçya'da doğdu, Ekonomi çalıştı, bir süre sonra Londra'da Güney Doğu Enstitüsü'nde Güney Doğu Asya'nın Ekonomik tarihi üzerine konferanslar vermeye başladı. Malcolm bilinen burjuva o bilimcilerinden 


limsel eseri vardı fakat 


yazıları ve kitapları okunabilirdi, Malcolm, "Jo- 


urnal of Contemporary Asia" adlı derginin kurucusu ve yazi işleri müdürlerinden biriydi. Bu dergi bu gün tanınmış ve çok okunan bir dergidir. Malcolm, akademik ünvan ve şöhreti. reddetmişti. O hiç bir zaman profesör olmadı. Halbuki bu ünvana yıllar önce layıktı. Fakat Malcolm akademik ödüllerle ilgilenmiyordu. 

Onun bütün işi daha iyi bir dünya için çalışmak 


SOSYALİZM SAVUNDUĞU İÇİN KATLEDİLDİ 


değildi. Gerçi birçok bi- 


ve mücadele etmekti. 
Sosyalizm için savaşmaktı. Malcolm işçi hareketi içinde uzun süre bulundu ve İşçi Partisinin üyesiydi. Fakat daha sonra Amerikan emperyalizminin Güney Doğu Asya'da giriştiği istila hareketi sırasında, Harold Willson'un ABD'yi desteklemesi üzerine, İşçi Partisinden istifa etti. Malcolm, kararlı bir İskoç yurtseveriydi ve İskoç İşçi Partisini destekliyordu. O daima bağım$ız ve Sosyalist bir İskoçya'dan yana olmuştu. 
Diğer Seltik halklarının 


Ragıp Duran 


Sene 1968. ABD emperyalizmi bütün gücüyle Vietnam'a saldırıyor. Ama bu emperyalist ordunun içinde bile, haksız savaşa karşı çıkan binlerce asker var. Washington ve Pentagon bu gençlere "kaçak", "hain" damgasını yapıştırmış. Emperyalist savaş makinesinin sıkı denetiminden kurtulabilenler soluğu İsveç'te alıyorlar. İsveç hükümeti bu askerleri siyasi mülteci olarak ülkesinde ağırlıyor. Kendilerine iş ve konut sağlıyor. Bir yandan da İsveç-Vietnam Dostluk dernekleri demokratik kuruluşlar ABD şaldırganlığına karşı geniş çaplı bir kampanya yürütüyorlar, 


Sene 1979, Aynı İsveç'te bu kez Demokratik Kamboçya'yı destekleme gösterileri düzenleniyor. İsveç hükümeti Vietnam'a yaptığı yardımı kesmeyi kararlaştırıyor. 


Kendi ülkelerindeki baskı rejimlerine muhalefet edenlerin sığındıkları başlıca Batı Avrupa ülkelerinden biri de Fransa. Zaten Fransızlar daha 1789 burjuva devrimiyle, siyasal sığınma hakkını yasalarına kaydetmişler. 


Pinochet'nin zülmüne uğrayanlar, Vietnamlı göçmenler, İranlı aydınlar,.. . En önemlisi de Rus muhalifleri, Onlar gerek Fransız devletinin geleneksel demokrat anlayışı, gerekse Fransa halkının baskı ve zülme karşı çıkan tutumunu sevinçle karşılıyorlar. 


Kendi ülkelerinde yüksek öğrenim yapma olanağını bulamayan Etitreli, Endonezyalı, Ar. 
jantinli, Türkiyeli öğrenciler gelip yerleşiyor Fransa'ya. Gelişmiş bir sanayi ülkesinin bilimi- 


ni, tekniğini, edebiyatını öğreniyorlar. Robespierre'lerin, Marat'ların, daha sonra Paris Komün- 


cülerinin, Nazi işgaline karşı savaşan direnişçilerin ve nihayet 1968 Mayıs gençlik hareketinin devrimci niteliklerini kavrıyorlar. 


Sonra, diyelim Eritre'de Rus-Küba saldırsı oldu. Etyopyalısı, Yunanlısı, Türkiyelisi rengi dili binbir çeşit genç toplanıyor bir. öğrenci derneğinde. İşçi arkadaşlara haber salınıyor. 
Fransızlarla temas kuruluyor. Yürüyüş mü yapılacak, valiliğin izin vermesi lazım, Toplantı mi yapılacak, salon tutmak gerek. Hemen bir komite kuruluyor. Paralar toplanıyor. Bildirisi afişi hazırlanıyor. Artık, herkes Eritreli, Artık herkes bağımsızlıktan yana. 


Gösteri günü geliyor. Selam 'aşmalar, son haberler. 

—MHP sizin memlekette yine katliam düzenlemiş ha!,. . diyor Arjantinli bir arkadaş. Enver Hoca'nın tutumu karşısında şaşkınlığa uğradığını anlatıyor bir Perulu 


Hep aynı konular; Bağımsızlık, mücadele, halkların birliği ve Brejnev'i lanetleyen inançlı sözler, 

Göstericileri hep polis arabaları kollar. Sanki Fransa'ya bir düşmanlığımız varmış gibi. Ama kimi zâman da kışkırtıcılar, ellerine geçirdikleri ni mağazaların camlarına fırlatırlar. 


Fransa'da böyle olur. Almanya'da, Hollanda' da, Belçika'da, İngiltere'de de. İşte böyle gösterilerde bir anlam kazanır “uluslararası dayanışma" halkların birliği" sözleri “Yaşasın Dünya Halkları" sloganı. 


kum etti i 

Bu arada Hollanda'da “Eritre'ye Yardım Örgülünün kurulduğu açıklandı, Eritre'ye Yar dım Örgülü (ERA), Hollanda'dan topladığı var dımları doğrudan Eritre'ye gönderecek. Aynı örgüt Eritre'deki gelişmeleri de Avrupa kamuovuna aktaracak 

Toplantı sırasında Hollanda hükümetinin Eyopya ya yapmış olduğu 9,5 milyon florinin Rusya'nın hizmetinde kullanıldığı açıklandı Hollanda'nın bu krediyi Etyopya hükümetine Eritre topraklarında bulunan Assab limanının 


düzeltilmesi için verdiği belirtildi. Su anda bu liman Ruslar tarafından kullanılıyor. Toplantıya kalılanlar Elyopya'ya yapılan yardımın derhal durdurulmasını talep ettiler 


Londra'da yapılan yürüyüşe İngiltereli devrimcilerin yanında çok sayıda yabancı işçi katıldı. 


ingiliz Muhafazakar Partisi, hükümetin Vietnam'a yardım sağlamasına karşı çıktı 


TALAT YAZICI Londra Demokratik Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgal edilmesi Londra'da da geniş tepkilere Yol açıyor 
Bayan Margaret 'Vateher'in başkanı olduğu Ingiliz Muhafazakar Partisi, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Callaghan hükümetinin Vi elnama yardım sağlamasını eleştirdi. Partinin dış politika sorumlusu Richard Luce, hükümetin Vietnam'a yaptığı yardımları kesmesini talep etli. Luce açıklamasında şöyle dedi Rusya'nın uydusu haline gelmiş olan bir ülkeye yapılacak yardımı İngiltere'nin vergi öde- 


münist Birliği (Marksisi-Leninist)'in de bulunduğu birçok devrimci ve ilerici örgüt, Kamboçya'nın işgal edilmesini kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Vietnam Büvükelçiliği önünde başlayan gösteri Rus konsolosluğunda son buldu. 

Bir Demokralik Kamboçya bayrağının en önde yer aldığı kortej, "Sovyel ve Vietnam saldırganlarını, çekin elinizi Kamboçya'dan", “Vielnam'ın kuklaları kahrolsun" yazılı pankartları taşıdı 

Yürüyüşe, İngiltereli devrimcilerin yanında, 


27 Ocak 1977. Amsterdam sokaklarında yüzlerce insan, Eritre'deki Rus-Küba işgalini kınıyor. 
Dünyanın dört bir yanından Hollanda'ya gelen işçiler Eritre halkı ile dayanışmada en önde yerlerini alıyorlar. 


yenleri adına asla kabul edemem” 


Eritreli. Endonezyalı, Hintli, Bengaldeşli ve Bu arada, aralarında İngiltere Devrimci Ko- 


Türkiyeli göçmen işviler de katıldı 


BÜTÜN ÜLKELERİN İSLİLERİ VE EZİLEN HALAI AK. KIRIINIS 


Vietnam ajanları tarafından Pnom Pen'de öldürülen İskoç araştırmacı Malcolm Caldwell, arkadaşı Michael Wilson anlatıyor 


Michael Wilson, Malcolm Caldwell'in yakın arkadaşı. 


Wilson Amsterdam'da Sosyal Bilimler Doçentliği ya- 


pıyor. 
mücadelesini desteklemişti, Malcolm yalnız 


kendi vatanı ile ilgilenmezdi, İrlanda, ve İngiltere'nin kendi içindeki mücadeleyle de ilgileniyordu. O bütün dünyadaki kurtuluş mücadeleleri ve devrimleriyle ilgileniyordu. 


BAĞIMSIZ 
AFRİKA'DAN YANA 


Malcolm ile Afrika'daki durum üzerine çok konuştuk. O iki süper devlet hakkında hiç bir hayale kapılmıyordu. Milli bağımsızlık ve Afrika devrimi içifi mücadele veren herkesi destekliyordu. 

Malcolm ZANU ve 
PAC'ın mücadelelerinden çok ümitliydi. Rusya ve Küba'nın Afrika'daki müdahalesinin karşı-devrimci tabiatını görmüştü. 


Malcolm esas çalışmalarını Güney Doğu Asya'da Amerikan emperyalizminin baskısı altın- daki Üçüncü Dünya Ülkeleri üzerinde yürütüyordu. İngiltere'de, Amerikan emperyalizmine karşı Vietnam halkının desteklenmesi için yakın arkadaşı Bill Ash ile birlikte mücadele etti. Malcolm. Çin halkının sosyalizmi inşasında kazandığı zaferlerle de yakından ilgilendi. Çin ve Vietnam'ı ziyaret etmişti, Kore Demokratik Halk Cumlyıriyeti'nde sosyalizmin inşasını daha ileriye götürmek için İngiltere Kore Komitesinin kurulmasına yardım etti. 


Malcolm sosyalist ülkelerin eleştiri yapmayan bir dostu değildi. Yanlış bir politika izleyen lider gördüğü ozaman açıkça söylerdi. Bu yapıcı eleştirileri ile büyük bir saygınlık kazanmıştı. Malcolm bu yüzden özellikle 


Güney Doğu Asya'da devrimci hareketlerin desteğini kazanmıştı. 


Devrimci hareketler içinde birçok arkadaşı vardı. 
Onun desteğine ve arkadaşlığına devrimci hareketler tarafından büyük değer verilirdi. Endonez- ya ve Singapur hükümetlerinin Malcolm'un bu ülkelere girmesine izin vermemesi bizim için süpriz olmadı, 


KAMBOÇYA NIN 
ESKİ DOSTU 


Malcolm Caldwell'in son çalışmaları Kamboçya'da devrimi ve sosyalizmin inşasını savunma üzerine yoğunlaşmıştı. 

Malcolm, Güney Doğu 


Asya savaşında Kamboçya isimli bir kitap yaz- 


mıştı, Kitap'ta Amerikan emperyalizmine karşı verilen kahramanca mücadele anlatılıyordu. O son olarak Jimmy Carter'in Kamboçya'da insan hak: lan üzerine ortaya attığı iddiaların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Bu kampanya, Demokratik Kamboçya'nın sosyalist Hükümetine karşı düzenlenmiş sahte ,düzmece,bütünüyle iki yüzlü bir kampanya idi. Bu nokta çok açıktır. 


Malcolm bu yalanların hiç birine inanmadı ve Kamboçya'yı ziyareti sırasında bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu gördü. 


Malcolm Kamboçya- nın dünyada kendi gücü- ne güven, stratejisi temelinde halkın ihtiyaçlarını gözönüne alan, milli kültürün ve benliğin yeniden  canlandırılmasında dünyada en iyi örnek olduğunu belirtmişti. Malcolm Demokratik Kamboçya ve hükümeti tarafından alınan, şehirleri boşaltma kararının, dikkatle düşünüldüğünü ve uygulandığını belirtti. Partinin ve hükümetin, yıllar süren Amerikan bombardımanından ve Lon Nol rejiminin yıkımından sonra,ülkede yaşayan insanları açlıktan ve hastalıklardan kurtarabilmesini, hayret verici olarak niteledi. 


Malcolm yeni iki kitap hazırlıyordu. Birinci kitabın ismi “The Right of Some Men"NMakolni bu kitapta Amerika'nın yürüttüğü insan hakları kampanyasının sahteliğini ortaya çıkarıyor ve demokratik hakların çalışan halkın savaşı ile nasıl elde edildiğini gösteriyordu. 


Malcolm'un ikinci kitabı Kamboçya'da devrimin ve sosyalizmin başanlan üzerine idi. O'nun Kamboçya uzerine yazılan ümit ederim bir süre sonra yayınlanacak, O' nun son büyük eseri, görüşlerinin bir özetlemesini yaptığı "The Wealth of Some Nations" adlı geçen yıl yayınladığı kitabıdır. Bu kitap geçen yıl “Led Press"tarafından Londra'da yayınlandı. Bu ' kitabı önemle tavsiye ederim. 


Malcolm Caldwell Vietnam hükümetinin ve sosyal-emperyalizmin ajanları tarafından öldürüldü. 

O milli bağımsızlığı, devrimi ve sosyalizmi savunduğu için öldürüldü. 
O'nun anısını milli ba-Şımsızlık, devrim ve sosyalizm için mücadeleyi devam ettirerek yaşatabiliriz" 


